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Bidden is mij niet gegeven, 
als ik mensen zie vertrapt.   
Het vloekt in mij. 
Laat dan maar 
mijn vloeken bidden zijn. 

 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik kinderen en vrouwen zie verkracht. 
Het huilt in mij. 
Laat dan maar  
mijn huilen bidden zijn. 

 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik vluchtelingen zie verjaagd. 
Het stormt in mij. 
Laat dan maar  
mijn stormen bidden zijn. 

 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik kapitaal zie heersen. 
Het breekt in mij. 
Laat dan maar  
mijn breken bidden zijn. 

 
Bidden is mij gegeven, 
als ik vloeken mag, 
als ik huilen kan, 
als ik stormen durf. 
als ik breken leer, 

 om zoveel onrecht, 
om zoveel leed. 
 
 
Luc Vankrunkelsven 
Vlaamse norbertijn en bevrijdingstheoloog 

             (overleden op 15 september 2023) 
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WIJ GEDENKEN: 
 

Hetty de Groot-Dorlas,  
die op 21 november in de leeftijd van 95 jaar is overleden. Hetty en haar man Aart woonden 
in Doorwerth en van daar kwamen zij geregeld op zondagmorgen naar de Rozendaalse kerk 
omdat zij zich er thuis voelden. Altijd op hun vaste plaatsje dicht bij de deur in de bank links. 
In die tijd zijn er goede contacten ontstaan en werden zij regelmatig bezocht. Toen hun ge-
zondheid minder werd, zijn zij verhuisd naar het Sonnenhuis in Oosterbeek. Daar is Aart de 
Groot in januari 2022 overleden.  
Hetty raakte steeds meer verdwaald in haar herinneringen, maar vond het prettig in het huis. 
Zij was predikant geweest en had zich met hart en ziel ingezet in verschillende gemeentes  
van vrijzinnige signatuur. Zij kon daar met liefde over vertellen. Zij werd steeds zwakker en is 
rustig ingeslapen omringd door haar zoon en twee schoondochters die goed voor haar zorg-
den.  
Zij is in besloten kring begraven op de natuurbegraafplaats in Oosterbeek. Moge de herinne-
ring aan haar en aan Aart, allen die van hen  hielden, tot zegen zijn.  
 

Madelon Beekhuis-Wassenburg 
 
Wil Both-Voortman 
Op 27 november overleed Henrica Willemina Both-Voortman op de leeftijd van 79 jaar. Wil 
woonde aan de Kraijensteijnlaan, samen met haar man Hans. In de herdenkingsdienst in onze 
kerk hebben wij haar leven  herdacht. We zochten woorden waarmee we haar herinnerden, 
we lazen de parabel over de reiziger en zijn vrouw die Kees van der Zwaard voor Hans en Wil 
geschreven had, een verhaal waarin de band van Hans en Wil prachtig verwoord is. We her-
dachten de vele draden die ons met haar verbinden: de verbondenheid en liefde voor Hans, 
voor de kinderen en kleinkinderen. We keken terug op haar trouwe inzet in onze gemeente: 
Wil was jarenlang diaken met een warm hart voor wie het minder hebben. Met barmhartig-
heid keken we terug op de laatste periode van haar leven waarin zij steeds meer heeft moeten 
inleveren op haar gezondheid. We lazen onder meer een geloofsbelijdenis van Huub Ooster-
huis, die u verderop in de Nieuwsbrief zult aantreffen. Na de dienst hebben wij haar lichaam 
te rusten gelegd op de begraafplaats in Rozendaal. Wij wensen haar man, kinderen en klein-
kinderen -samen met allen die rouwen om haar heengaan- heel veel kracht en troost toe om 
het gemis te kunnen dragen. 
 

ds. Frans Ort 
 
Hans van den Bijllaardt 
Op 2 december overleed Hans Aleid van den Bijllaardt op de leeftijd van 94 jaar. Jarenlang 
woonde hij met zijn vrouw Gerda aan de Ringallee; de laatste jaren van zijn leven werd hij 
verzorgd in Zorgresidence Regina in Velp.  
Tijdens de gedachtenisdienst in onze kerk hebben wij zijn leven herdacht. Wij keken met 
dankbaarheid terug op zijn humor (liefdevolle bijnamen voor zijn gezinsleden, de tekst boven 
de kaart), zijn charmante manier van spreken. We herdachten zijn eruditie: hij wist werkelijk 
héél veel. De boeken in zijn kast getuigden daar ook van: kunst, reisgidsen, biografieën, de 
Tweede Wereldoorlog. Hans was een gepassioneerd sportkijker en hij genoot van de politieke 
debatten die hij trouw volgde.  
We keken terug op zijn werk aan het C.L.A. waar hij een gedreven organisator was. Hans is 
ook jarenlang scriba geweest van onze gemeente waarvoor hij zich zeer heeft ingezet. We 
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herdachten zijn huwelijk met Gerda, die hij de laatste jaren zo vreselijk gemist heeft. En we 
keken met barmhartigheid terug op de moeilijke periode van de laatste jaren. Na de dienst 
hebben wij zijn lichaam te rusten gelegd bij Gerda, zijn vrouw. Wij wensen zijn kinderen en 
kleinkinderen alle kracht toe om dit verlies te dragen en een plek te geven. 
 

ds. Frans Ort 
 
Slotakkoord: geloofsbelijdenis van Huub Oosterhuis 
  

 Of God bestaat: ik weet het niet 
 als mensen zeggen dat hij bestaat, vanzelfsprekend, 
 dan komt er ongeloof in mij op, 
 voor mij bestaat God niet, zoals jij en ik bestaan, 
 je kunt hem niet bewijzen. 
  
 Maar er is een stem in mij, die niet van mij is. 
 Die stem spreekt een andere taal dan ik: 
 als ik wanhoop, hoor ik spreken van hoop, 
 als ik haat, word ik opgewekt tot liefde, 
 die stem is niet zo duidelijk: 
 een zachte fluistering vanuit de stilte 
 maar die stem getuigt van licht 
 en trekt mij daar naar toe.  
  
 Ik kom in beweging naar mijn naaste 
 naar recht en vrede, naar vrijheid. 
 Het is de stem die de stilte niet breekt 
 woord als een knecht in der wereld 
 zacht, innig, onweerstaanbaar. 
 Die stem noem ik, door de Bijbel geleerd, God. 
 Hij is weerloos tegen elke ontkenning, 
 ook die van mij en dat is goed. 
 Hij laat mij niet los. 
 Hij boeit en bemoedigt mij 
 hij draagt mij, 
 op de adem van die stem leef ik. 
 

__________ 
KERKDIENSTEN 
 

Alle diensten bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal 
 

7 januari:  10.30 uur,  1e zondag van Epifanie, Doop van de Heer 
voorganger: ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg 
liturgische kleur: wit 
 

14 januari: 10 uur,  2e zondag van Epifanie 
voorganger: ds. Frans Ort, Maaltijd van de Heer 
liturgische kleur: wit 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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21 januari: 10 uur, 3e zondag van Epifanie 
voorganger: ds. Bram Grandia 
liturgische kleur: groen 
 

28 januari: 10 uur, 4e zondag van Epifanie 
voorganger: ds. Frans Ort 
liturgische kleur: groen 
 

_________ 
 

Dienst 7 januari 
De dienst op 7 januari heeft een iets andere opzet dan gewoonlijk. Wij nodigen u uit om 
vanaf 10 uur samen te komen in de Serre. Er is koffie en thee en we kunnen elkaar alle 
goeds toewensen voor 2024. 
Om 10.30 uur begint de viering, waarna we terugkeren naar de Serre om met elkaar het glas 
te heffen op het nieuwe jaar.  
U bent van harte uitgenodigd! 
 

de Kerkenraad 
__________ 

 
 

VANUIT DE DIACONIE 
 

Collecten: 
 

zondag 7 januari: Stichting STRAK (noodfonds) 
Met grote regelmaat worden wij geconfronteerd met gezinnen die tijdelijk geen of te weinig 
inkomsten hebben om in de eerst noodzakelijke levensbehoeften te kunnen voorzien. Stich-
ting Strak kan hierin noodhulp bieden. 
 

 
zondag 14 januari: KIA Binnenlands diakonaat, Samen tegen armoede 
Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes nauwe-
lijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, ge-
faciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.  
De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedsel-
bank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te 
helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 
Met de campagne Samen tegen armoede draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan 
bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan.  
 
zondag 21 januari: Diakonaat 
 

zondag 28 januari: Leprazondag 
Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel 
lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag 
vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die niet alleen te 
maken krijgen met misvormingen en handicaps, maar ook  met uitsluiting en discriminatie. 
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Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen 
die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. 
 

namens de diakenen, Alfred Eeltink 
 

__________ 
 
AMNESTY INTERNATIONAL     
 

Amnesty WriteForRights, na de actie. 
 
Half november brachten wij schrijfpakketjes voor de 
wereldwijde WriteForRights actie naar inwoners van de 
gemeenten Rheden en Rozendaal die zich daarvoor 
hadden aangemeld. Onze actie “Schrijven gewoon 
thuis” leverde zo 738  brieven en 580 kaarten op, een 
totaal van 1318 ! Heel veel dank aan de schrijvers die 
zich daarvoor weer menig uurtje hebben verdiept in de 
levens van gewetensgevangenen, prachtige kaarten 
voor hen hebben gemaakt en brieven aan autoriteiten 
hebben geschreven. 
Volgend jaar heel graag weer! 
 

namens de werkgroep Amnesty 245 Rheden / Rozendaal, 
 Agnès Kwant-van Herkhuizen 
 

__________ 
 

 
Schrijfactie Amnesty International 
Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een online actie voor men-
senrechten. De Taliban hebben vier prominente Afghaanse vrouwenrechtenactivisten opge-
pakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gaat om de vrouwen Zholia Parsi, Neda Parwani, Manizha Seddiqi en Parisa Azada.  
Er zijn grote zorgen dat ze worden gemarteld. Ze mogen geen contact hebben met hun fa-
milie of advocaat en krijgen geen medische zorg. 
Roep de Taliban in Afghanistan op om de vrouwen onmiddellijk vrij te laten. 
https://www.amnesty.nl/forms/pet-afghanistan-parsi 
 

__________ 

https://www.amnesty.nl/forms/pet-afghanistan-parsi
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KERKVOOGDIJ 
 

Aan het einde van dit jaar werden wij verblijd met 3 prachtige giften:  100,- van NN,  250,- van 
een commerciële partner en maar liefst 668,- van de KIK (de netto opbrengst van de activitei-
ten in 2023).  Aan alle gulle gevers onze hartelijke dank! 
Het CvK wenst u en uw dierbaren een gezond en voorspoedig 2024. 
 

namens het CvK, Hans Rexwinkel en Frits van der Togt 
 

__________ 
KRINGENWERK  
 

Muziekmiddagen in de Serre 
Op de woensdagmiddagen van 31 januari, 28 februari, 24 
april en 29 mei organiseer ik een aantal muziekmiddagen 
waarop we luisteren naar klassieke muziek. De eerste sa-
menkomst is op 31 januari. Dan luisteren we naar muziek 
van een van de grote wegbereiders van de moderne mu-
ziek: Erik Satie. Veelzijdig, eigenzinnig, individualist en vol-
komen unieke persoonlijkheid. Het zijn maar enkele woor-
den die bij deze caleidoscopische componist naar voren 
komen. WE luisteren n aar bekend werk van hem, zoals zijn 
gymnopédies, maar ook naar veel minder bekend werk als 
de vexations, of Sports & Divertissements. Zijn ballet Pa-
rade veroorzaakte een schandaal dat even groot was als 

rond de premières van Stravinksy’s werk uit die tijd. Kortom, het kan een zeer boeiende ont-
moeting worden met deze Normandische Parijzenaar. We beginnen om 14.30 uur en u bent 
welkom in de Serre.  
 

ds. Frans Ort 
 

Lezen van het begin 
Op 7 februari (noteert u het even?) beginnen we met een serie van vier middagen rondom de 
eerste vier hoofdstukken uit het boek Genesis. Dan lezen we nauwkeurig het eerste hoofd-
stuk, over de zeven scheppingsdagen. Deze verhalen zijn geen notulen van de eerste schep-
pingsdagen, maar zij vormen een blauwdruk rondom de vraag: waartoe zijn wij op aarde? 
Wat is de betekenis én de zin van leven, van óns leven? Ik hoop door nauwkeurig met 
elkaar te lezen, de achtergronden van deze verhalen dichterbij ons te brengen. Niet als ge-
schiedenis van ‘toen en daar’, maar als levende werkelijkheid voor ‘hier en nu’. De middagen 
beginnen om 14.30 uur en worden gehouden in de Serre van onze kerk. 
 

ds. Frans Ort. 
__________ 

 
DE PSALMEN  

Ze vormen een vast onderdeel van onze diensten; de Psalmen.  

Ze vormen ook een vaste route door het kerkelijk jaar; de Psalmen.  

Ze worden al eeuwen gezongen; de Psalmen.  

Ze verbinden ons met het Joodse volk en met andere kerkgenootschappen; de Psalmen.  
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Boeken zijn er over geschreven en worden er nog steeds over geschreven; de Psalmen. 

 

We kennen allemaal de Psalmen van het Geneefs Psalter, 
we zingen ze heel vaak. Ze zijn ons vaak erg dierbaar en 
zijn nauw verbonden met onze traditie als Protestantse 
Kerk. Sinds jaar en dag zingen we in Rozendaal soms ook 
andere varianten van de Psalmen, bijvoorbeeld de kloos-
terversie of de, oorspronkelijk, Engelse chant. In het Lied-
boek uit 2013 staan nog veel meer varianten van Psalmen 
of op Psalmen gebaseerde liederen. U kunt ze vinden in 
het eerste deel van het Liedboek, de nummers 1 tot en 
met 150 zijn gereserveerd voor de Psalmen uit het Ge-
neefs Psalter. De andere varianten worden aangeduid 
met een letter achter de cijfers 1 tot en met 150. 
Op woensdag 13 maart willen we stilstaan bij de Psalmen, dat doen we tussen 15.00 en 17.00 
uur in de Serre en in de Kerk. We beginnen in de Serre met een korte inleiding over de Psal-
men, daarna komt een korte presentatie over hoe wij in Rozendaal de Psalmen zingen gedu-
rende twee bepaalde periodes in het kerkelijk jaar, nl Advent-Kerst en Veertigdagentijd-Paas-
cyclus. 
Na een korte pauze gaan we naar de Kerk om samen Psalmen te zingen, we zingen bekende 
vormen en ook onbekende vormen. We zingen vormen die passen bij onze manier van vieren 
en we zingen vormen die vreemd voor ons zijn. Wie weet welke bruggen er te slaan zijn. 
We nodigen u van harte uit op 13 maart van 15 tot 17 uur! 
 

Ada Waalboer en Anita Nibbelink 

__________ 
 

Gedichtenwedstrijd 2024 
 

U kunt weer aan het dichten gaan, want de Poëzieweek komt er aan. Dit grootste Poëziefeest 
van de Lage landen wordt van 25 t/m 31 januari voor de twaalfde keer gevierd. Van Alkmaar 
tot Zottegem, van peuterklas tot leesgroep, iedereen doet mee! Overal worden acties onder-
nomen en activiteiten georganiseerd om de donkere januaridagen een poëtische invulling te 
geven. De Protestantse Gemeente Angerlo – Doesburg haakt hierop in en heeft, ook voor de 
twaalfde keer, een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Het thema, zowel van de Poëzieweek 
als van onze wedstrijd, is ‘ Thuis’.  
Wij vinden dat een mooi thema dat dichters bijna onbegrensde mogelijkheden biedt om er 
hun verbeeldingskracht op uit te leven, Want wat is dat, thuis? Is het een schuilplek, een vei-
lige haven, een plek waar je je geborgen weet of waar je je voelt opgesloten  en waaraan je 
liefst ontsnappen wil? En waar voel je je thuis: op de plek waar je geboren bent, in je auto, de 
tijd of het land waarin je leeft, in gedichten, de bossen, als je op de wc. zit? Mijn vulpen voelt 
zich thuis in het etui dat ik voor hem gekocht heb. Alles is kortom mogelijk en wij zijn dan ook 
zeer benieuwd waartoe dit thema u inspireert en welke vorm u daarvoor kiest. 
Uw inzendingen kunt u t/m 21 januari sturen naar jravensteijn@gmail.com. De drie winnaars 
worden zondag 3 februari tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Martinikerk bekend ge-
maakt. Van één van hen komt het gedicht een jaar lang op een groot doek aan een van de 
muren van de Martinikerk te hangen, in het centrum van Doesburg. Omdat wij ter wille van 
de leesbaarheid voor een forse lettergrootte kiezen, is er slechts ruimte voor gedichten met 

mailto:jravensteijn@gmail.com
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een maximale lengte van veertien regels. Dat is natuurlijk een beperking, maar daarin schijnt 
zich de meester te tonen. 
 
namens de organisatie gedichtenwedstrijd PGAD,  
Bert Bomer 

__________ 
 
KUNST IN DE KERK 
Woensdag 17 januari: filmvertoning “Belfast” 

 

Shakespeare-acteur en -regis-
seur Kenneth Branagh groeide 
op in een arbeidersgezin in 
Noord-Ierland. In zijn fraaie 
autobiografische drama Bel-
fast uit 2021 volgen we Buddy, 
die negen jaar oud is als The 
Troubles zijn wijk bereiken. De 
film begint met beelden van 
de Noord-Ierse hoofdstad Bel-
fast. In kleur. De camera vliegt 
over de haven van Belfast en 
we zien een moderne stad.  

Dan gaan we terug in de tijd en kleur wordt zwart-wit. 
We zijn in Tiger’s Bay, een arbeidersbuurt waar zowel katholieken als protestanten wonen. 
Het is 15 augustus 1969 en we zien hoe een jochie speelt dat hij een ridder is. Met een houten 
zwaard en het deksel van een vuilnisemmer als schild rent hij door de straten. Plotseling staat 
hij stil. Door zijn straat trekt een woedende menigte die schreeuwt dat alle katholieken die 
daar wonen moeten opdonderen. The Troubles hebben Tiger’s Bay bereikt. 
 
De Troubles, de bloedige strijd tussen katholieken en protestanten, gezien door de ogen van 
een negenjarig jochie dat komt uit een protestants gezin. Regisseur Branagh baseerde de film 
op zijn eigen jeugdherinneringen en zoomt dan ook niet in op de politieke omstandigheden, 
maar op de wereld van Buddy. Zo zijn we niet alleen getuige van de chaos en ellende van het 
conflict, maar ook van Buddy’s eerste verliefdheid, het vurige, maar wankele huwelijk van zijn 
ouders, en de warme genegenheid van zijn opa en oma. Genomineerd voor zeven Oscars. 
 
De film begint om 14.30 uur, inloop met koffie/thee vanaf 14.15 uur. Zoals gebruikelijk praten 
we na onder het genot van een glas. Welkom! 
 
De film in februari zal zijn: ”Around the World in 90 minutes”. Na afloop van de film high wine!  
Datum: zaterdag 17 februari. Dus niet woensdag 21 februari, zoals ten onrechte vermeld is in 
het culturele programmaboekje van onze gemeente. 
 
De commissie Kunst in de Kerk (KIK): Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Annette van Schelven, 
Erik Kool.  

__________ 
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Het eerste halfjaar van de activiteiten in het verenigingsjaar ’23 - 
’24 hebben de ‘Vrienden’ met succes afgerond. In oktober mocht 
het prachtige concert van ‘No strings attached’ zich verheugen in 
een grote belangstelling. Het actuele thema ‘Oorlog en vrede’ van 
de Filosofische Kring trok ook vele belangstellenden. Zoveel dat 
we zelfs een keer moesten uitwijken naar de kerk. De inleidingen 
gaven een inzicht in de wijze waarop we met vrede om kunnen 

gaan en hoe we ons kunnen verhouden tot de oorlogen die op dit moment de vrede verscheu-
ren. 
Voor het komende halfjaar staan er nog vier concerten op het programma. Eén meer dan 
we in onze brochure konden vermelden. 
 

28 jan. 2024, 15 uur: Trio Borromeo: viool, altviool, cello 
Dit trio onder de leiding van Alexei Pevzner is klein in bezetting maar groots in zijn muzikale 
mogelijkheden. 
10 mrt. 2024, 15 uur: Kateryna Kurylko: piano 
Het is een buitenkans dat Kateryna, die is gevlucht uit de Oekraïne, voor ons komt spelen. 

28 apr. 2024, 15 uur: VitaDuo: piano, saxofoon 
Ook deze musici komen uit de Oekraïne; u kent ze wellicht al van radio of televisie. 
 

Als extra hebben we, passend in de Paastijd, vast kunnen leggen: 
 

Vrijdagavond 22 maart 2024 om 20.00 uur:  
‘Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’  
van Joseph Haydn door Peter Koetsveld – klarinet afgewisseld met de gedichtencyclus  
‘Een man en een engel’  van Toon Tellegen door Walter Jansen (voordracht). 
 

Wij wensen u een gelukkig, vredig en verdraagzaam 2024 en hopen u op onze activiteiten te 
mogen begroeten, 
 

 voor het bestuur van de Vrienden, 
 
 
 
Bert Veraart, secretaris 

__________ 
 
 

DE SERRE VAN ROZENDAAL 
 

 
 
Ook in de maand januari is er op woensdag de wekelijkse koffieoch-
tend  in de Serre van 10-12.30 uur 
 

 
__________ 
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Vakantie ds. Ort 
De eerste week van januari heb ik gewoontegetrouw een week vakantie. Ik ben dan ook niet 
aanwezig. In geval van dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met ‘mijn’ ach-
terwacht, ds. Bert Bomer uit Doesburg. Hij is telefonisch te bereiken op de volgende num-
mers: 06-30582748/0313-410918. Na 8 januari ben ik weer ‘op de brug van het schip’. 
 

ds. Frans Ort 
__________ 

 
 
 
 

Kerst/Nieuwjaarswens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Kerkenraad van de Protestantse gemeente te Rozendaal wenst u gezegende Kerstda-
gen en alle goeds voor het komende jaar! 
 
 
namens de Kerkenraad, 
Hans Rexwinkel, voorzitter 
ds. Frans Ort, assessor 
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AGENDA JANUARI 
 

woensdag 3  10-12.30 uur Serre van Rozendaal 

zaterdag 6 13.30-15 uur Open Kerk 

zondag 7  10.30 uur ds. Madelon Beekhuis 

woensdag 10 10-12.30 uur Serre van Rozendaal 

zaterdag 13 13.30-15 uur Open Kerk 

zondag 14 10 uur HA ds. Frans Ort 

woensdag 17 10-12.30 uur Serre van Rozendaal 

woensdag 17 14.30 Film: Belfast 

zaterdag 20 13.30-15 uur Open kerk 

zondag 21 10 uur ds. Bram Grandia 

woensdag 24 10-13.30 uur Serre van Rozendaal 

zaterdag 27 13.30-15 uur Open kerk 

zondag 28 10 uur ds. Frans Ort 

zondag 28 15 uur Concert: Trio Borromeo 

Woensdag 31  14.30 uur Muziekmiddag: Erik Satie 

 

 

INLEVERDATUM NIEUWE KOPIJ 

De kopij voor de nieuwsbrief én agenda van februari mag worden aangeleverd 

voor 25 januari aanstaande naar: Anke Mopman: a.mopman@kpnplanet.nl; Frans 

Ort: f.ort@upcmail.nl 

__________ 
 

CONTACTGEGEVENS: 
 

postadres: Kerklaan 15, 6891 CM ROZENDAAL 

website: https://dekerkvanrozendaal.nl 

email: info@dekerkvanrozendaal.nl  

predikant: ds. Frans Ort 

Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ  DIEREN 

Telefoon: 0313-414137 

Email: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl  

Verhuur: verhuur@dekerkvanrozendaal.nl  

bankrekening Diaconie: 

NL16 INGB 0000 933939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding van 

het collectedoel) 

bankrekening Kerkvoogdij: 

NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding 

van het collectedoel) 

 

mailto:a.mopman@kpnplanet.nl
mailto:f.ort@upcmail.nl
https://dekerkvanrozendaal.nl/
mailto:info@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:verhuur@dekerkvanrozendaal.nl
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NAGEKOMEN BERICHTEN 

 

Benefietconcerten voor Oekraïne  

door Chamber Ensemble Kyiv     

in de dorpskerk van Rheden 

Het Chamber Ensemble Kyiv speelt op zaterdag 30 

december om 20.00 uur in de Dorpskerk in Rheden. 

U luistert naar muziek uit Oekraïne en andere landen die een troostrijk karakter dragen.  

Dit concert wordt georganiseerd door de St. Soloveyko en de Dorpskerk van Rheden. 

De musici komen uit Oekraïne op vergunning van het ministerie van Cultuur van Oekraïne , omdat hun 

muzikale bijdrage belangrijker wordt geacht vanwege het uitdragen van de Oekraïense cultuur. Door 

concerten te geven binnen en buiten Nederland zamelen zij ook geld in voor projecten in Oekraïne. 

Door hun spel wordt muziek een ‘levensader ’ voor hen en anderen.  Hoe makkelijk kunnen wij dat 

ondersteunen door dit concert te bezoeken en tevens door een financiële bijdrage te geven voor de 

projecten in Oekraïne. Zie: Foundation ‘Netherlands4Ukraine’. 

De omstandigheden voor de musici verslechteren sterk door dreiging van aanslagen en een halvering 

van hun salarissen. Daarom ondersteunen wij de musici ook met de opbrengsten van de concerten. 

Zij bestaan voor de muziek, zij zijn muziek. Hoe moeilijk het daar ook voor hen is. Zij spelen door. Ook 

in Oekraïne. 

De kosten van de concerten worden geheel gedragen door de kerkelijke gemeenten, zodat de op-

brengsten ten goede komen aan projecten in Oekraïne en aan de musici. 

Voor het concert in Rheden worden de vluchtelingen die in Rheden verblijven speciaal uitgenodigd en 

verder is het voor iedereen vrij toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage is uiteraard zeer gewenst.  

 

Het gaat om klanken van ‘hoop’ voor alle betrokkenen.  

Mocht u de concerten niet kunnen bijwonen en toch een financiële bijdrage willen geven, dan kan dat 

met onderstaande QR code, of op rekeningnummer: NL40 BUNQ 2091976229 t.n.v. St. Soloveyko. 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met: H.C. Kromhout, secretaris St. So-

loveyko, 06-10917537 of met Eszter Frauenholz, vice voorzitter St. So-

loveyko, 06 - 29061996 

 

 

 

Secretariaat: Jacob Marislaan 68, 6813JX Arnhem; Bankrekening: NL40BUNQ 2091976229; email:       

soloveyko@gmail.com ; www.stichting-soloveyko.nl  

mailto:soloveyko@gmail.com
http://www.stichting-soloveyko.nl/
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Benefietconcerten voor Oekraïne  

door Chamber Ensemble Kyiv  

in de dorpskerk van Schaarsbergen  

Het Chamber Ensemble Kyiv speelt op woensdag 3 januari 

2024 om 20.00 uur in de Dorpskerk in Schaarsbergen. 

U luistert naar muziek uit Oekraïne en andere landen die een 

troostrijk karakter dragen. Dit concert wordt georganiseerd 

door de St. Soloveyko en de Dorpskerk van Schaarsbergen. 

De musici komen uit Oekraïne op vergunning van het ministerie van Cultuur van Oekraïne, omdat 

hun muzikale bijdrage belangrijk wordt geacht vanwege het uitdragen van de Oekraïense cultuur. 

Door concerten te geven binnen en buiten Nederland zamelen zij ook geld in voor projecten in Oe-

kraïne. Door hun spel wordt muziek een ‘levensader ’ voor hen en anderen.  Hoe makkelijk kunnen 

wij dat ondersteunen door dit concert te bezoeken en tevens door een financiële bijdrage te geven 

voor de projecten in Oekraïne. Zie: Foundation ‘Netherlands4Ukraine’. 

De omstandigheden voor de musici verslechteren sterk door dreiging van aanslagen en een halve-

ring van hun salarissen. Daarom ondersteunen wij de musici ook met de opbrengsten van de concer-

ten. Zij bestaan voor de muziek, zij zijn muziek. Hoe moeilijk het daar ook voor hen is. Zij spelen 

door. Ook in Oekraïne. 

De kosten van de concerten worden geheel gedragen door de kerkelijke gemeenten, zodat de op-

brengsten ten goede komen aan projecten in Oekraïne en aan de musici. 

Het concert is het voor iedereen vrij toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage is uiteraard zeer gewenst.  

Het gaat om klanken van ‘hoop’ voor alle betrokkenen.  

Mocht u de concerten niet kunnen bijwonen en toch een financiële bijdrage willen geven, dan kan dat 

met onderstaande QR code, of op rekeningnummer: NL40 BUNQ 2091976229 t.n.v. St. Soloveyko. 

 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met: H.C. Kromhout, secretaris St. So-

loveyko, 06-10917537 of met Eszter Frauenholz, vice voorzitter St. Soloveyko, 

06 - 29061996 

 

 

 

Secretariaat: Jacob Marislaan 68, 6813JX Arnhem; Bankrekening: NL40BUNQ 2091976229; email:       

soloveyko@gmail.com ; www.stichting-soloveyko.nl 

 

mailto:soloveyko@gmail.com
http://www.stichting-soloveyko.nl/

