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OVERWEGING

In één van de vele boeken over de hedendaagse christelijke kunst die in mijn boekenkast
staan, trof ik een afbeelding aan van een tekening van de Duits-Amerikaanse kunstenares
Janet Brooks-Gerloff. Zij heeft zich intensief bezig gehouden met de figuren van de Emmaliis-
gangers.

Ik was bij de eerste aanblik meteen onder de indruk van de houding die zij wist te treffen:
twee personen (het is niet belangrijk of het mannen of vrouwen zijn) die duidelijk getekend
zijn door de duisternis. Zij lopen gearmd, naar elkaar toegebogen, zoals ik vaak mensen zie
weggaan vanaf een begrafenis of crematie. Het zijn duidelijk rouwende mensen.

Nadere beschouwing leert echter dat zij niet met zijn tweeén, maar dat er een transparante
contour naast hen loopt: alsof er nég iemand met hen meeloopt.

En als je dan weet, dat dit over de Emmalisgangers gaat, dan hoeven we niet uit te leggen dat
de transparante, lichtende figuur (die bijna onzichtbaar lijkt) Jezus Christus is.

Ik heb vele malen gesproken over dit werk. En altijd weer mocht ik de betekenis van Pasen
opnieuw weer horen.

Hoeveel schaduw er ook in je leven is, hoeveel ‘nacht’ jou ook tekent, er loopt altijd bijna
ongezien een ander met je mee. Die Ene die de dood heeft overwonnen en die laat zien dat
leven, licht en vreugde sterker zijn dan dood, duisternis en verdriet.

En dat is precies waar het Paasfeest over gaat. Het is opstanding. Misschien mag je heel voor-
zichtig schrijven over dat geloof en die boodschap:

Pasen betekent dat je altijd weer één keer vaker zult opstaan dan dat je gevallen bent.

Ik wens u goede dagen toe.

ds. Frans Ort

KERKDIENSTEN

Alle diensten bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal

28 maart, 19.30 uur, Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer
voorganger: ds. Frans Ort
liturgische kleur: wit

29 maart, 19.30 uur, Goede Vrijdag,
voorganger: ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg
liturgische kleur: paars

30 maart, 21 uur, Paasnacht, Maaltijd van de Heer
voorganger: ds. Frans Ort
liturgische kleur: wit

31 maart, 10 uur, Pasen
voorganger: ds. Bert Bomer
liturgische kleur: wit

7april: 10 uur, Quasimodo geniti
voorganger: ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg
liturgische kleur: wit


http://www.kerkdienstgemist.nl/

14 april: 10 uur, Misericordia Domini, Maaltijd van de Heer
voorganger: ds. Ronald Heins
liturgische kleur: wit

21 april: 10 uur, Jubilate
voorganger: Frans Ort
liturgische kleur: wit

28 april: 10 uur, Cantate
voorganger: ds. Sytze de Vries
liturgische kleur: wit

L OPROEP VOOR NIEUWE CHAUFFEURS AUTODIENST

De afgelopen weken is er veel gebruik gemaakt van de autodienst voor de eredienst op
zondagmorgen. Voor de chauffeurs die op deze ochtenden waren ingeroosterd, betekende
dit dat de personen die opgehaald moesten worden in 2 groepjes van 2 of 3 personen mee
konden in de auto. Het is een race tegen de klok om iedereen om 10.00 uur in de kerk te
krijgen.

Graag zien we een uitbreiding van het aantal mensen die zondags willen rijden, anders zijn
we genoodzaakt om mensen van andere diensten gebruik te laten maken, zoals AVAN.
Graag hoor ik van u of u bereid bent hier aan mee te werken. U wordt dan in overleg inge-
roosterd voor bijvoorbeeld één keer per maand op een zondagochtend.

Een hartelijke groet,
Miep Dijkhuis tel. 06-40714257, mail: miepdijkhuis@gmail.com

Bl) DE DIENSTEN

Zondag ‘Beloken Pasen’ of ‘Quasimodo Geniti’, 7 april 2024

Op de afbeelding van vandaag staat een reliéf uit het klooster van
Silos (Spanje). Links voor: Thomas naast Jezus en ernaast en er
achter elf apostelen. Thomas wijst naar de doorboorde zijde van
Jezus: is dat de uitdrukking van ‘eerst zien dan geloven’? Lang ge-
leden werden nieuwe lidmaten op het hoge feest, midden in de
nacht véér de Paasmorgen, in de kerk opgenomen. Na hun belij-
denis volgde de doop. Na hun doop trokken ze witte kleren aan en
liepen daar een hele week in rond. De nieuwe lidmaten van de
kerk werden nd die Paasnacht, ‘Quasimode geniti’ genoemd:
‘nieuw geboren geloofskinderen’ . Ze moesten geholpen worden
om die witte kleren uit te doen. Niet vanwege die letterlijke vlek-
ken, maar vanwege de geschiedenis die doorgaat. Heeft Thomas
dat wonderlijke 'witte’ kleed van de Paasnacht niet aangedaan?
Kan hij dat wonder van het lege graf gewoon niet geloven?

In de Paasnacht doet niemand ‘eindexamen geloof’. Een mens, ook Thomas, zegt hoogstens
dat hij thuis wil zijn in de ‘leerschool’: |éérling willen zijn, voor altijd. Dat is: eerst héren, dan




zien. De menselijke maat is weer aan zet. Er is altijd werk aan de winkel. Planken genoeg waar
stapels ‘ongestreken duisternis’ moeten worden weggewerkt!

Zondag Misericordia, ‘Heb medelijden’ - ‘Goede Herder’

14 april 2024, ‘De Maaltijd van de Heer’

Deze 2° zondag na Pasen heette vroeger ‘zondag Goede Herder’ en is
tegenwoordig 3¢ van Pasen. De lezingen na Pasen doen hun best om
de ‘beeldvorming’ over Jezus te schragen met een ‘logica’ in de op-
eenvolgende nieuwtestamentische lezingen: eerst de zondagen
waarop de opgestane Jezus ‘verschijnt’ en daarna de zondagen
waarin Jezus gevat wordt in zijn schilderachtige uitspraken: ‘Goede
Herder’, ‘de Weg’, "Waarheid en Leven’ en ‘Ware Wijnstok’.
Vroeger zag de kerk dat anders. Hoe verder men zich van Pasen ging
bevinden, hoe lastiger het zou worden om die ‘stapels duisternis’ van
onze eigen tijd, richting recht en gerechtigheid, van vouwen en kreukels te ontdoen. Vandaag
al een Goede Herder op de orde van dienst, een beetje scheef met de lezingen. De afbeelding
van vandaag dateert uit de 3° eeuw van onze jaartelling. Paus Benedictus XVI schrijft in 2007:
‘De herder was daar (in die tijd-A.W.) doorgaans uitdrukking van het opgewekte en eenvou-
dige leven, waar de mensen in de chaos van de grote stad hartstochtelijk naar verlangden’.
Zou men in de 3¢ eeuw van onze jaartelling al last hebben gehad had van ‘romantische’ ge-
voelens, van de moderne vlucht uit de grote stad naar het platteland? Het bijbelse beeld lijkt
eerder te zijn ontstaan omdat herders niet bepaald graag gezien werden door de geprivilegi-
eerde bovenlaag van hun tijd. Niet voor niets is deze ‘onderklasse’ van herders het kerstver-
haal binnen geschreven. De bijbelschrijvers maken voortdurend duidelijk dat het nergens
gaat om ‘status’ maar om het kunnen bijdragen aan recht, aan het kunnen waarnemen én
opheffen van bestaand onrecht. Vaak is het de (berooide) vreemdeling die, eerder dan de
welvarende ingezetenen, inziet waar de samenleving steken laat vallen! Jezus wijst vandaag
uit het midden van de vrienden Petrus aan om zijn ‘schaapjes’ (Naardense Bijbel) te weiden.
Hij wijst ook op ‘de leerling die van deze dingen getuigt en deze dingen heeft opgeschreven
en we weten dat zijn getuigenis waar is.’

Zondag ‘Jubilate’, (of ‘Goede Herder’) 21 april 2024
' Vandaag zegt Jezus over zichzelf: Ik ben de goede
herder’. De kerk heeft voortdurend Jezus’ beeld-
spraak vertroeteld. Het internet bubbelt over van de
zoetste plaatjes. 26 ‘liefdevol’ die herder, die niets
nalaat om één afgedwaald schaap te zoeken én het
te vinden. Is dat wat de Eeuwige bedoelt als Ezechiél
diens spreken in vers 11 (dat we vandaag niet lezen)
verwoordt: “ Want z6 heeft gezegd mijn Heer,

de Ene: hier ben ik, ikzelf, ik zal vragen naar mij

wolvee, ik zal ze bijeen zoeken”? De lezingen van
vandaag, en zeker de profetie van Ezechiél gaan m.i. veel meer om ordeelsprediking: als je
bovenklasse bént, dan zul je de dnderklasse niet negeren, kleineren, aan de kant schuiven.
Dan ga je op zoek naar elk mens die buiten de boot valt! En ja, dan kun je als ‘goede’ herder
de rest van de kudde wel een poosje aan zichzelf overlaten. De ‘bovenklasse’, dat wisten ook
de bijbelvertellers vast uit eigen ervaring, konden geweldig goed voor zichzelf zorgen. Het op

Eugéne Joseph Verbroeckhven 1798-1881,
‘Herderin met kudde (1871)’



deze manier uitlichten van het ambacht van herder lijkt op dat wat goed koningschap dient
te zijn: niet héérsen, maar dienen!

De bijbelse beeldspraak mag uitspreken, en hoeft niet suikerzoet ingevuld te worden volgens
de maatstaven waarmee Onze tijd zich het allerliefst troost: een ‘bewogen’ Jezus t.o.v. een
‘oordelende’ G’d. Een mens kan ‘bdévenklasse’ én ‘onderklasse’ tegelijk zijn. In al die rollen en
posities van elke dag wisselt onze blik op de ander(en) en onszelf even vaak. De ‘vertaling’
door Jezus in het NT van de profetie bij Ezechiél is niet zozeer hdger, beter, maar wel geactu-
aliseerd, korter. In het beeld van de ‘goede herder’ verenigt Jezus in zijn optreden jegens me-
demensen, het ‘oordeel’ eén de ‘troost’. Op onze orde van dienst een bijzondere afbeelding:
de ‘goede’ herder is al ‘herderin’ geworden. Verbroeckhoven zou zijn tijd ver vooruit zijn
als.....het schilderij een bijbelse bedoeling heeft gehad. De schilder staat bekend als een
Vlaamse romanticus uit de negentiende eeuw van veel geschilderde landschappen, vee, die-
ren, schapen. Op één daarvan staat een herder te midden van zijn schapen bij een gedenk-
steen in de vorm van een kruis. Teken van vroom ‘geloof’? Volgens mij veel het teken van het
levensgevaarlijke moment waarop een dreigende onweerswolk op het punt staat los te bar-
sten in open veld!

Zondag ‘Cantate’, 28 april 2024

Weer een uitspraak van Jezus: ‘Ik ben de ware wijnstok’. Op
de iconische afbeelding van vandaag zit Jezus in een wijn-
stok. Hij is niet de onbeweeglijk massieve gewortelde ‘stam’,
de stam van het ‘zijn’. Die is onder zijn voeten al gesplitst en
gekruist. Hij ‘deelt’ zichzelf naar alle kanten, in de uitwaai-
erende takken. Daarop zitten zijn twaalf vrienden die, als de
wind door de wijnstok speelt, tussen bladeren en druiven-
trossen, meewiegen. Rond het hoofd van Jezus is de drie-
armige nimbus of het aureool te zien met daarin de letters (
O w N; Ho OO N) die samen zeggen: ‘Hij die Is’ of de ‘Zijnde’.
Jezus’ linkerhand maakt een zegenend gebaar, met zijn rech-
ter wijst hij op zijn leerlingen. ‘Luister naar hen, dan zul je
horen wat Ik heb gezegd.’: woorden van de Vader, gerepresenteerd door de boeken in de
handen van Jezus en de leerlingen. De lezing uit Deuteronomium van vandaag heeft een sterk
‘herhalingskarakter’: ‘Is de Eeuwige ooit anders geweest dan.......die gezegd heeft te zijn?’ Het
centrale vers is m.i.: ‘Jij kreeg het te zien, om te weten: ja, de Ene, dé God is hij,- géén is er
verder buiten hem. Het ‘hoe’ van het zijn van G’d kan alleen in stand blijven als er nooit ‘af-
godendienst’ ontstaat. In de teksten bij de afbeeldingen laat ik wel vaker de term ‘afgoden-
dienst’ vallen, als de grensaanduiding in de verhalen waar wij maar liever niet aan voorbij
moeten kijken. De naijver van de Eeuwige is niet de goddelijke vrees, of jaloezie, dat Hij door
ons ingewisseld kan worden voor een andere godheid. Het gaat er wel om dat ons léven af-
hangt van de ordening die de ENE vanaf Genesis 1 voor ogen heeft. Jezus die zegt ‘de goede
herder’ ‘de ware wijnstok’ ‘de weg,” ‘de waarheid’ en ‘leven’ te zijn heeft deel aan die orde-
ning. Hij zet dus niet zichzelf apart! Vier weken na Pasen weet Jezus als geen ander, uit eigen
ervaring, hoe dichtbij ‘afgodendienst’ op de loer ligt, en hoe die het aangeroepen Licht uit
Genesis 1 weer in duisternis zal kunnen veranderen. ‘Als ge één blijft met mii........................ zal
het u geworden. Daarin wordt mijn Vader verheerlijkt dat ge overvloedig vrucht draagt en u
leerlingen van mij wordt.”

Ada Waalboer



VANUIT DE DIACONIE

Collecten:

zondag 7 april, Passion Hummelo

In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion. In onze boerderij bieden
wij een tijdelijke opvangplek aan dak- en thuisloze en verslaafde medemensen. Gestrest van
het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen onze gasten bij Het Passion op
adem. Onze begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen hen de
draad van het leven weer op te pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en gericht op de
toekomst. Richting een plek om te wonen. Omdat wij geloven dat iedereen meetelt. Altijd.

zondag 14 april, Stichting Leergeld

Wij helpen kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland. Onze 112 lokale Leergeld-
stichtingen zorgen ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als leef-
tijdsgenoten. Zo helpen we bijvoorbeeld met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles,
sport, muziekles of een verjaardagspakket. Ouders kunnen zo het beste aan hun kind geven,
en elk kind kan meedoen!

zondag 21 april, Liwengo Kids Foundation

Eén van de armste streken van Uganda is Lwengo, een gebied waar aids en hivbesmetting zijn
sporen hebben nagelaten. Onze contactpersoon Anthony, spoort samen met zijn medewer-
kers de kinderen in de Community op die geen uitzicht hebben op onderwijs en goede zorg.
Wij proberen in Nederland of elders in Europa sponsors voor deze kinderen te vinden, zodat
ook zij een goede toekomst hebben.

zondag 28 april, De Regenboog Amsterdam

Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet min-
der mens. De Regenboog Groep gelooft in een Amsterdam waarin plek is voor iedereen. Een
stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken.

namens de diakenen, Alfred Eeltink

AMNESTY INTERNATIONAL

Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te ne-
men aan een online actie voor mensenrechten.

Gambia

Madi Jobarteh is een bekende activist in Gambia. Hij zet zich
vreedzaam in voor democratie en gelijke rechten. Toen
bleek dat een aantal ministers staatsgrond hadden gekre-
gen, uitte hij zijn kritiek op Facebook. De president van
| g Gambia noemde hem daarom een onruststoker. Sindsdien
— wordt hij lastiggevallen en zelfs met de dood bedreigd. Eind
vorig jaar vielen agenten Jobartehs huis binnen. Hij is aangeklaagd voor opruiing en het verspreiden
van desinformatie. Hij kan tot 6 jaar cel krijgen.

Roep de president van Gambia op om de aanklachten tegen Madi Jobarteh te laten vallen.
https://www.amnesty.nl/forms/email-gambia-jobarteh



https://www.amnesty.nl/forms/email-gambia-jobarteh

VANUIT DE KERKVOOGDU

Kerkbalans 2024
De toezeggingen voor 2024 bedragen per 14 maart 45130,- Euro VVB en 5381,- Euro Ontwik-
kelingssamenwerking (OS).

In 2023 werd 51.860 Euro overgemaakt tbv VVB en 4803,- tbv OS. Het bedrag thv OS wordt
in 2024 dus ruimschoots overschreden, terwijl de VVB nog ruim 6700,- achterblijven tov 2023
en bijna 10.000,- tov de begroting 2024 (is 55.000,- Euro).

Hierbij dient echter aangetekend te worden dat 24 mensen nog niet hebben gereageerd op
Kerkbalans 2024. Wanneer wij in de komende weken nog geen reactie van hen hebben ge-
kregen, zullen zij in april a.s een herinnering ontvangen.

Onze hartelijke dank aan diegenen die hun toezegging voor 2024 hebben gedaan!

Kerkbalans 2022 en 2023
57 leden ontvingen in januari 2024 een brief waarin wij aangaven dat zij over 2022 en/of 2023
niet hebben bijgedragen aan de actie Kerkbalans van onze Gemeente.
Inmiddels zijn de resultaten van deze actie bekend:
- 7 leden hebben (miv 2024) alsnog een toezegging gedaan, in totaal ruim 1100,- Euro.
- 5 leden hebben aangegeven uitgeschreven te willen worden. Zij zullen het daarvoor
bestemde formulier ontvangen.
- 50 leden hebben niet de moeite genomen om te reageren op ons verzoek.
Deze laatste groep wil het CvK — namens de kerkenraad - benaderen met een brief waarin wij
vragen om aan ons kenbaar te maken of zij hun lidmaatschap van onze kerk wensen voort te
zetten.

Jaarrekening 2023

In de vergadering van de kerkenraad van april bespreken wij de jaarrekeningen 2023 van het
CvK en de Diaconie. In de Nieuwsbrief van mei zullen wij u informeren over deze financiéle
gegevens.

namens de kerkvoogdij, Hans Rexwinkel

KRINGEN

Speuren naar muziek

Op woensdagmiddag 24 april komen we weer samen in de serre om te luisteren naar (klas-
sieke), muziek. Ditmaal gaan we over een heel andere boeg: we luisteren naar klanken uit het
Baltische gebied. Moderne en hedendaagse componisten als Arvo Part, Einojuhanni Rauta-
vaara, Cyrillus Kreek, Veljo Tormis en Peteris Vasks staan dan met enkele composities voor
het voetlicht. De muziek is sterk contemplatief (Arvo Péart is daarvan uitermate bekend), inge-
togen en roept vaak associaties op met grote, lege vlakten waar trekvogels zich verzamelen.
Trouwe luisteraars naar Radio Klassiek (het oude radio 4) zullen deze componisten vast wel-
eens gehoord hebben: ze staan ook in ons land in toenemende belangstelling. Nieuwsgierig?
U bent van harte uitgenodigd (ook als u de eerdere middagen niet hebt bijgewoond). We
komen samen in de Serre, het begint om 14.30 uur en duurt ongeveer tot kwart over vier,
half vijf. Wie weet, tot dan!

ds. Frans Ort



Nicodemuskring

Op vrijdagmorgen 26 april komen we weer samen met de Nicodemuskring. Voor de Kerstpe-
riode spraken we tweemaal over het Isenheimer Altar uit Colmar, één van de hoogtepunten
uit de middeleeuwse, christelijke kunst. Ditmaal vervolmaken wij deze serie, maar dan met
vergelijkbare beelden uit de twintigste eeuw. Vele kunstenaars hebben zich in de afgelopen
eeuw bezig gehouden met de persoon van Jezus Christus. Ook (of misschien wel: juist) kun-
stenaars die niet religieus verbonden zijn met het christendom. Dat leverde spectaculaire en
indringende Christusbeelden op. Deze staan centraal; ik hoop er een aantal aan u voor te
leggen en ook van commentaar te voorzien. Bij de vorige malen rondom de kunst was één
van de opmerkingen: ‘zé zie je eigenlijk veel meer dan je in eerste instantie dacht.” Ik hoop
van harte dat dit de komende keer in de Nicodemuskring ook zo zal zijn. We beginnen om
10.15 uur (de koffie is klaar vanaf 9.45 uur), we komen samen in de Serre van onze kerk. U
bent van harte welkom!

ds. Frans Ort

KIK (Kunst in de Kerk)

Zondag 14 april is onze kerk een van de ‘huiskamers’ van het festival Muziek aan Huis in Velp
en Rozendaal. Om 12.00, 12.50 en 13.40 uur vindt er een optreden plaats. Van welk gezel-
schap is nog een verrassing. Zie voor de laatste informatie: Muziek aan Huis — Velp-Rozendaal
(mah-velprozendaal.nl).

Woensdagmiddag 17 april hebben we de maandelijkse filmvoorstelling. We vertonen I'll
push you, een indrukwekkend en waargebeurd verhaal over vriendschap, geloof en vertrou-
wen uit 2017. ‘I'll push you.” Patrick had deze woorden spontaan
uitgesproken. Hij had toen nog geen besef van de zware weg die
voor hem lag. Voor sommige mensen is de pelgrimage naar Santi- 9

ago de Compostella vooral een sportieve uitdaging, maar voor de I L L
meeste pelgrims is het bovenal een geestelijke reis. Voor Justin A JOURNEY or 500 MILES,
Skeesuck en Patrick Gray was de uitdaging extra groot. Justin lijdt P U S H
aan een progressieve spierziekte (MAMA), waardoor hij zijn armen
en benen niet meer kan bewegen. Naast de lichamelijke belasting
die een pelgrimage met zich meebrengt, moest Patrick ook zijn
vriend in een aangepaste rolstoel voortduwen, hem wassen, in en
uit bed tillen, hem voeden en aan- en uitkleden. Zes weken, 750
kilometer, met alle lichamelijke beperkingen, ontmoetingen met
kleurrijke personen en diepe innerlijke strijd. Deze pelgrimage zou
uitlopen op de moeilijkste en belangrijkste weg die beide mannen
ooit zouden gaan. I'll push you gaat over een avontuurlijke onderneming vol risico’s en uit-
dagingen. Moeilijke vragen worden niet ontweken. Toch is dit geen ‘zware kost’, want de
twee vrienden genieten van alle belevenissen, beschikken over een gezond relativeringsver-
mogen en over gevoel voor humor!

De film begint om 14.30 uur, inloop met koffie/thee vanaf 14.15 uur. Zoals gebruikelijk pra-
ten we na onder het genot van een glas. Welkom!

TWO BEST FRIENDS, .o ONE WHEELCHAIR



https://www.mah-velprozendaal.nl/
https://www.mah-velprozendaal.nl/

Hemelvaartdag 9 mei, vrijdag 10 en zaterdag 11 mei:

Expositie van het kunstenaarscollectief “Grensverleggers”. De kerk wordt dan omgebouwd
tot een galerie en op de laatste dag van de expositie worden de kunstwerken geveild door
onze eigen veilingmeester Hans Both. Het eerste kunstwerk wordt geveild door de burge-
meester. Op deze drie dagen is professionele kunst te zien en te koop via een veiling. Een
prachtige kans om een mooi, uniek kunstwerk te kopen voor een prettige prijs (entree gratis).
Tussen 13.00 en 17.00 uur kunt u bij een kopje thee of koffie de kunst bekijken en bieden op
uw favoriete werk. De veiling van een aantal kunstwerken is op zaterdagmiddag 11 mei. Er
zijn kunstwerken van Sybrecht Bosker (De Steeg), Betty Disco (Doesburg), Miriam van der Lin-
den (Dieren). Suzanne Compaan (Amersfoort), Ab Marte. Hubert van Soest (Velp), Rob Che-
vallier (Steenderen), Hans de Raad (Nijmegen) en Joris Kelderman (Delft). Hun werk was vorig
jaar te zien tijdens de Zomerfair. Meer info: www.grensverleggersindekunst.nl Een deel van
de opbrengst is bestemd voor de Rozendaalse kerk en voor Artsen zonder grenzen.

15 =" Op de foto: het spectaculaire kunstwerk Hollandse

1

.~ Nieuwste van Ab Marte hangt op 9,10 en 11 mei in

B ¥ kerk.
W de ker

Zomerfair 25 mei

Zaterdagmiddag 25 mei: een ‘fair 788
light” in Serre en tuin. De KIK
heeft tot haar spijt moeten be-
sluiten om een punt te zetten
achter de jaarlijkse zomerfair. De
intensieve voorbereidingen wo-
gen ons inziens niet meer op te-
gen het wat achterblijvende aan- §
tal bezoekers. Om afscheid te ne- =9
men van de trouwe deelnemers .
aan de eerdere fairs en de vele
vrijwilligers van binnen en buiten
de kerkgemeenschap organiseren £
we op 25 mei een gezellige mid-
dag. Er zullen een paar verkoopstands zijn met sieraden, tassen, plantjes etc. en lekkere
hapjes en drankjes. De Rozendaalse Kapel zal voor de muzikale noot zorgen.

De commissie KIK: Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Annette van Schelven, Erik Kool.
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Tot veler teleurstelling kon het concert van 10 maart door Kateryna
Kuryulko wegens ziekte van deze pianiste niet doorgaan. We kijken
STICHTING yuKo wee P 8 -
of we dit op een ander moment nog voor de zomer kunnen inhalen.

VMENDEN Houdt hiervoor uw mail in de gaten. Mocht u eraan twijfelen of wij
VAN DE KERK . . .

TE uw mailadres hebben, stuur dan een berichtje naar vrienden@de-
ROZENDAAL kerkvanrozendaal.nl dan komt u op de verzendlijst.

Wij verheugen ons nu op het komende concert:

Zondag 28 april 2024, 15.00 uur in de kerk van Rozendaal
VITADUO

Maria Nemtsova: piano
Vitaly Vatulya: saxofoon

Maria Nemtsova speelde op 5-jarige leeftijd
viool, maar kort daarna koos ze toch voor de
piano en studeerde aan de Tchaikovsky Aca-
demie College in Moskou, gevolgd door vele
studies bij beroemde pianisten.

Vitaly Vatulya is een beroemde saxofonist.
Hij won op 13-jarige leeftijd de Young Vitu-
0so in Oekraine. Later studeerde hij aan het
conservatorium in Moskou en maakte zijn
studie af in Amsterdam.

Maria Nemtsova en Vitaly Vatulya treden nu samen op en worden wereldwijd erkend als een
toonaangevend kamermuziek ensemble. Zij traden op in meer dan 20 landen o.a. New York,
Londen, Beijing, Shanghai, Moskou en Amsterdam en wonnen vele prestigieuze prijzen. Ook
verschijnen zij regelmatig op de Nederlandse televisie en in radioprogramma’s.

Zij spelen voor u muziek van:

Sergei Rachmaninoff,Nikolai Medtner, Leonid Desyatnikov en Gabriel Prokofiev

Het concert begint om 15.00 uur. De kerkzaal gaat open om 14.30 uur.

Na afloop ‘meet&greet’ waarbij u een drankje krijgt aangeboden.

De entreeprijs voor de concerten is: € 17,- per persoon, voor Vrienden € 15,-.

Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5,-. Kinderen onder begeleiding jonger dan 10 jaar gra-
tis.U kunt reserveren via email: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl

De kaarten zijn ook verkrijgbaar in de kerk voor aanvang van het concert.

Website https://www.dekerkvanrozendaal.nl onder de Vrienden.

voor het bestuur van de Vrienden,
Q)

Bert Veraart, secretaris
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DE SERRE VAN ROZENDAAL
Q<L

Qﬂv“o
R4 OOOoOog| ledere woensdagmorgen staat de koffie staat klaar in de Serre.
DDDD ]| u bent welkom van 10-12.30 uur.

Het gastenteam

RELATIE KASTEEL ROSENDAEL EN DE KERK VAN ROZENDAAL

Dinsdag 9 april van 11.30 tot 13.00 uur

Heel lang is er een nauwe relatie geweest tussen de bewoners van het kasteel Rosendael en
de kerk van Rozendaal. Dat begon in 1758, toen Lubbert Adolf Torck, heer van Rosendael, op
eigen kosten een kerk liet bouwen en een kerkelijke gemeente stichtte. Tot 1977 is er van
betrokkenheid sprake geweest, toen Willem Frederik Torck baron van Pallandt, als laatste
adellijke bewoner van het kasteel, kwam te overlijden. Graag biedt Geldersch Landschap &
Kasteelen een thema-rondleiding aan. Deze begint op het kasteel. Na koffie of thee wandelen
we vervolgens naar de kerk van Rozendaal, waar aansluitend hierover zal worden verteld. Als
afsluiting zal ik een paar minuten het orgel bespelen.

Datum en tijd: dinsdag 9 april van 11.30 tot 13.00 uur.

Entree kasteel en park, incl. koffie/thee: € 19,50; volwassenen en kinderen 4 t/m 18 jaar €
10,00. Donateurs GLK en museumkaarthouders € 5,00 bij scannen kaart. Informatie: rosen-
dael@glk.nl. Reserveren via de website: www.glk.nl/rosendael. Boek je tickets dan op 9 april,
11:30 uur, Verrassingsrondleiding XL!

Kees van Keulen
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KERKTUIN

Van de tuincommissie

Een foto-impressie van de kerktuin. Sommige voorjaarsbloemen zijn al uitgebloeid, maar als je goed
kijkt is er veel moois te zien. Met de klok mee: de camelia’s aan weerszijden van de tuinbank; het
keurig bijgeharkte tuinpad door Jan Dijkhuis, in het gazon (op de plek waar we een aangepast maai-
beheer hebben) steken de stinzeplanten hun kopjes uit het gras; in de border de uitbundig bloeiende
schoenlappersplant en, wat meer verstopt, de bosanemonen. En tenslotte de helleborus.

- [ ,..;--K’{“ N - R :

namens de tuincommissie, Erik Kool

INLEVERDATUM NIEUWE KOPLJ
L De kopij voor de nieuwsbrief én agenda van mei mag worden aangeleverd voor 25

mei aanstaande naar: Anke Mopman: a.mopman@kpnplanet.nl; Frans Ort:
f.ort@upcmail.nl
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AGENDA APRIL

Donderdag 28 maart, WD

19.30 uur, Maaltijd vd Heer

Ds. Frans Ort

Vrijdag 29 Goede Vrijdag

19.30 uur

Ds. Madelon Beekhuis

Zaterdag 30 Paaswake

21 uur, Maaltijd vd Heer

Ds Frans Ort

zondag, Pasen 10 uur Ds. Bert Bomer
woensdag 3 april 10-12.30 Serre van Rozendaal
zaterdag 6 13.30-15 uur Open kerk

zondag 7 Quasimodo geniti 10 uur ds. Madelon Beekhuis
dinsdag 9 11.30-13 uur rondleiding kasteel/kerk
woensdag 10 10-12.30 Serre van Rozendaal
zaterdag 13 13.30-15 uur Open Kerk

zondag 14, Misericordia Domini

10 uur, Maaltijd vd Heer

ds. Ronald Heins

zondag 14 vanaf 12 uur festival muziek
woensdag 17 10-12.30 uur Serre van Rozendaal
woensdag 17 film KIK

zaterdag 20 13.30-15 uur Open Kerk

zondag 21, Jubilate 10 uur ds. Frans Ort
woensdag 24 10-12.30 uur Serre van Rozendaal
woensdag 24 14.30 uur speuren naar muziek
vrijdag 26 10.15 uur Nicodemuskring
zaterdag 27 13.30-15 uur Open kerk

zondag 28, Cantate 10 uur ds. Sytze de Vries
zondag 28 15 uur concert

woensdag 30 10-12.30 uur Serre van Rozendaal

CONTACTGEGEVENS:

postadres: Kerklaan 15, 6891 CM ROZENDAAL; website: https://dekerkvanrozendaal.nl

email: info@dekerkvanrozendaal.nl

predikant: ds. Frans Ort, Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ DIEREN
Telefoon: 0313-414137; Email: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl

verhuur: verhuur@dekerkvanrozendaal.nl

bankrekening Diaconie:

NL16 INGB 0000 933939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding van

het collectedoel)
bankrekening Kerkvoogdij:

NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding

van het collectedoel)

14



https://dekerkvanrozendaal.nl/
mailto:info@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:verhuur@dekerkvanrozendaal.nl

