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Voorwoord

Ons geloof staat niet stil, maar is constant in beweging. Bij deze beweging past een nieuwe
naam. Niet langer draagt ons programmaboekje of activiteitengids de naam ‘vorming en
toerusting, maar heet het: ‘ontmoeten, verbinden en verdiepen.

Dat past, denken we, beter bij onze tijd. De nieuwe naam verwoordt wat we als gemeente
van Christus belangrijk vinden en waar we naar verlangen. Namelijk tijd en ruimte om elkaar
te ontmoeten en een levende gemeenschap te zijn waar we ons verbonden voelen met
elkaar en met God. Een gemeenschap waar we ook met elkaar de diepte in durven gaan en
ons gedragen weten door de Eeuwige.

Dat alles ontstaat alleen maar als we er tijd in stoppen en aandacht aan geven. Dat doen we
als we elkaar ontmoeten in en na de kerkdienst. Maar bijvoorbeeld ook in een Bijbelkring
voor senioren waar we naast de verdieping ook het gesprek zoeken, of in een
gelegenheidskoor waar we de sterren van de hemel zingen, of bij een film of
theatervoorstelling waarbij we ons laten raken door de verbeelding. Misschien zegt de ander
bij een van die ontmoetingen iets dat uw hart raakt waardoor u zich verbonden weet of
bemoedigd wordt of misschien wel iets van God op het spoor komt en een diepte ervaart die
u nog niet kende.

Ontmoeten, verbinden en verdiepen dat doen we als geloofsgemeenschap al gaande.
Vandaar dat we ook dit jaar weer een uitgebreid en gevarieerd aanbod van activiteiten
aanbieden.

Naast de activiteiten in dit boekje worden door het jaar heen vaak aanvullende activiteiten
georganiseerd. Dit boekje is een momentopname van wat we hebben gepland. Houd de
kerkbladen, nieuwsbrieven, mededelingen tijdens de eredienst en de lokale en digitale
media in de gaten voor het laatste nieuws.

We hopen op vreugdevolle ontmoetingen en wensen u veel plezier, inspiratie en verdieping.

Het voorbereidingsteam:

Dirk Jan Brans, Hendrika Jager, Frans Ort, Tiny Richter,
Mariétte Roggeveen, Marja Rutten, Ton Schimmel en
Hannelies Walda

Opmaak en layout: Hannelies Walda

Uitgever: de Zalige Zalm




Onbeperkt bijbellezen Velp

Ongeveer eens per 6 weken komen we bij elkaar, een groepje mensen met en zonder
beperking. Tenminste, als er mensen zonder beperking bestaan!

We luisteren of kijken naar bijbelverhalen en praten erover, wat ons raakt in de verhalen, wat we
herkennen, wat we moeilijk vinden.

Het gaat over onszelf in verbinding met de bijbelverhalen.

Maar we starten altijd met een rondje ‘thuiskomen, delen wat je de laatste tijd hebt
meegemaakt!

Schroom niet, wat het kan heel zinvol en mooi zijn om zo van elkaar te horen en te leren!
Voor God gelden geen beperkingen wat voor aard dan ook!

Data: In overleg, zie ook Lefl, de nieuwsbrief of de agenda op op www.pgvelp.nl
Plaats: In overleg, vaak in het Barentszhuis in Velp

Tijd: 19.00 - 20.00 uur

Informatie/

begeleiding: Joke van der Kolk, e-mail: jvanderkolk2@gmail.com, tel. 06-23603249
ea.



Gesprekskring de verdieping Velp

In deze gesprekskring gaan we met elkaar in gesprek over een thema dat ons raakt. Dat kan
zijn n.a.v. een recente preek, een actueel onderwerp of een boek. Het thema wordt in
onderling overleg gekozen.

Elke avond levert een boeiend gesprek, soms heel persoonlijk.

De avonden vinden plaats bij één van de deelnemers thuis.

Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom!

Data: In overleg, zie ook Lefl en de agenda op www.pgvelp.nl
Plaats: Wisselend, bij deelnemers thuis

Tijd: 20.00-21.30 uur

Informatie/

aanmelding: Joke van der Kolk, e-mail: jvanderkolk2@gmail.com, tel. 06-23603249



Nicodemus kring Rozendaal

Op de laatste vrijJdagmorgen van elke maand komen we samen in de Serre van Rozendaal: om
elkaar te ontmoeten, om samen koffie te drinken en om ons te verdiepen in een bepaald
onderwerp. Dat laatste kan zeer afwisselend zijn. Soms verzorgt ds. Frans Ort een onderwerp,
soms is dat in handen van een van de leden van de groep. Vorig seizoen verdiepten we ons
onder meer in het Onze Vader. Waarover we het komende jaar precies gaan spreken, is
vooralsnog onbekend. In elk geval willen we één of zelfs twee ochtenden wijden aan het
ontdekken van het boek Zondagmorgen van Willem Jan Otten. Dit boek was in 2022 het
theologische boek van het jaar. Zoals gezegd, we komen op de laatste vrijdag van de maand
samen in de Serre van onze kerk. De koffie staat vanaf 9.45 uur klaar, we beginnen om 10.15
uur met de inleidingen en het vervolggesprek.. De ochtenden duren tot ongeveer
11.30/11.45 uur.

Data: Elke laatste vrijdagmorgen van de maand
Plaats : Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal
Tijd: 10.15 uur (koffie staat klaar vanaf 9.45 uur)

Leiding: Frans Ort, e-mail: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl




Senioren kring Velp

Sinds april 2022 organiseren we 1x per maand een oecumenische seniorenmiddag. Luisterend
naar elkaar leren we ook van elkaar! De thema's bewogen zich steeds rond de Bijbel.

In het seizoen 2023/2024 bieden we opnieuw zulke bijeenkomsten aan met thema's op het
gebied van geloof, kerk, bijbel en traditie. Maar ook kan literatuur en (schilder)kunst ter sprake
komen.

We komen bijeen in Het Rondeel op de 2e maandag van de maand van 14:30-16:30 uur.

Het zijn 'losse’ bijeenkomsten (geen vervolgserie), zodat u ook zomaar een keer kunt meedoen.
En kom een kwartiertje eerder, voor ontmoeting bij koffie of thee.

Je van tevoren aanmelden is prettig, maar niet verplicht: oostheleen@hotmail.com.

In de Nieuwsbrief (aanmelden via www.pgvelp.nl) staat telkens het thema vermeld. Dat
onderwerp spreken we per keer af met de deelnemers.

Namens Klaas en Ida Eldering,
Heleen Oosterbroek

Data: Maandag 11 september, 9 oktober, 13 november
Plaats: Rondeel, Kerkstraat 32, Velp
Tijd: 14.30 - 16.30 uur ( vanaf 14.15 uur koffie/thee)

Informatie: Heleen Oosterbroek, e-mail: oostheleen@hotmail.com




Taizé-vieringen in het seizoen 2022-2023 Velp

Zin om te zingen? Op zoek naar stilte? Dan is een Taizé-viering iets voor jou.

Voorafgaande aan de vieringen wordt er door het gelegenheidskoor geoefend en ingezongen
van 16.00 tot 18.00 uur. Wie in dit koor mee wil zingen is van harte welkom!

Voor het gelegenheidskoor is er vegetarische soep. En na afloop is er gelegenheid voor
ontmoeting bij koffie en thee. Voor het oefenen en mee-eten graag even aanmelden
(ds.brans@pgvelp.nl) dan wordt de muziek per e-mail toegestuurd.

Data: Zondag 10 september en 12 november 2023

Zondag 28 januari, 3 maart en 2 juni en 8 september 2024
Plaats: Oude Jan, Kerkstraat 56, Velp

Let op: in november en januari in de Grote Kerk, Kerkstraat 32
Tijd: 19.00 uur

Cantorpianist: ~ Mirjam Oost
Leiding: Ds. Dirk Jan Brans, e-mail: ds.brans@pgvelp.nl, tel. 06-19622619
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Jeugdcatechisatie voor de 10 tot 12 jarigen Velp

F s

seizoen 2023-2024

Jij gelooft ergens in. lederéén gelooft ergens is, tenzij hij of zij een heel saai iemand is. En
dat ben jij niet. Zo kan jij, om te beginnen, geloven in jezelf. Dat is al heel wat. Je kunt ook
geloven in andere mensen, in grote woorden of in de aarde. En in God? Misschien ook wel.
Maar dan wel op jouw manier.

In twee keer zeven bijeenkomsten staan we stil bij 8 vormen van geloven aan de hand van
verhalen en allerlei spel- en werkvormen. Dus wil je meer weten over geloof, houd je van
verhalen, spelletjes, serieus zijn en lol maken? Dan ben je van harte welkom.

P.S. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Data: Donderdag 21 en 28 september, 5 en 12 oktober
Donderdag 2, 9 en 16 november
Donderdag 25 januari, 1, 8 en 29 februari
7 en 14 maart en 11 april.
Plaats: In het Rondeel achter de Grote Kerk, Kerkstraat 32
Tijd: Steeds van 16.00 tot 16.50 uur
Leiding:  Ds. Dirk Jan Brans: e-mail: ds.brans@pgvelp.nl
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Meditatie is een moment van verstilling, onthaasten, reflectie op een tekst en op de eigen
levensweg. Aan de hand van muziek en meditatieoefeningen wordt de innerlijke stilte
opgezocht.

Dit seizoen nemen we voor de meditaties een aantal Bijbelse bomen en struiken als
uitgangspunt. Te weten de Levensboom, de Eik/Terebint, de Olijfooom, de Wijnrank, de Ceder,
de Mosterdboom en de Vijg.

De thema's die daarbij horen zijn o.a. 'kiemkracht van bomen] ‘lbomen als ontmoetingsplek;
‘bomen werken mee in Gods plan, ‘mensen lijken op bomen, ‘boom als symbool van
afhankelijkheid van God, ‘bomen onder Gods gezag’ en ‘zaai een boom, oogst een leven'

Om 20.00 uur is er eerst ontmoeting met koffie/thee.
Na ongeveer tien minuten zoeken we onze plek en begint de meditatie.
Rond 21.00 uur wordt de kerk in stilte verlaten.

Data: dinsdagen 10 oktober, 14 november, 12 december 2023
9 januari, 6 februari, 5 maart, 9 april en 4 juni 2024

Plaats: Oude Jan. Kerkstraat 56, Velp

Tijd : 20.00 - 21.00 uur

Kosten: Vrijwillige bijdrage

Begeleiding:  Ds. Dirk Jan Brans, e-mail: ds.brans@pgvelp.nl, tel. 06-19622619
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Timzingt - Laatste Wil

Wat maakt het leven de moeite waard? En wat is eigenlijk een goed leven? In zijn zesde
avondvullende cabaretprogramma gaat Timzingt op zoek naar het antwoord op deze
vragen. Een brute vraag van zijn buurman is de aanleiding om hier eens stevig over na te
denken.

In scherp doch zinnig cabaret en met behulp van tedere liedjes fileert Timzingt de
tijdgeest van succesvol zijn, geluk uitstralen en obsessief fit blijven. Hoe goed is het leven
achter voordeuren met NEE/NEE stickers en camera's bij de bel? En wat heeft Tim's
christelijke opvoeding voor antwoorden op zijn vragen? Een programma over broos
succes, de moeite om betekenis te geven en het zoeken naar grote verhalen die het leven
echt goed maken... Want een leven dat niet de moeite waard is, is toch wel het laatste
wat je wilt.

De voorgaande theatertour werd gewaardeerd met het cijfer 9,4.

Datum: Donderdag 14 september
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp
Tijd: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur

Toegang:  Gratis, collecte na afloop
Informatie: Marja Rutten, e-mail: marjars@hotmail.com, tel. 06-5110449



Film: Doubt Rozendaal

Een film over misbruik binnen de RK kerk.

In hoeverre worden waarnemingen beinvlioed door vooroordelen? Hoe verdraagt een absolute
overtuiging zich met de complexiteit van het leven? Wat te doen als strikte regels botsen met
principes van medemenselijkheid?

Datum: Woensdag 20 september
Plaats: Serre van Rozendaal , Kerklaan 15, Rozendaal
Tijd: 20.00 uur

13
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Contemplatief of spiritueel fotograferen

In het afgelopen seizoen zijn we met een enthousiaste groep fotografen aan de slag geweest
met het fotograferen rondom bepaalde thema'’s en opdrachten die wij onszelf hebben
gegeven. We werkten met elkaar rondom het thema stilte en rondom het thema schepping.
Dat leverde verschillende, zeer verrassende resultaten op. Het komende seizoen gaan we
hiermee verder. Hoewel onze groep best wel wat deelnemers kent, nodigen wij graag nieuwe
deelnemers uit om mee te doen. We komen een aantal keer per jaar samen, bespreken de
foto's en zoeken een nieuw thema uit. De bijeenkomsten zijn altijd op een zaterdagmiddag,
tussen 13.00 en 16.00 uur. Omdat het een samenwerkingsverband is tussen de gemeenten
Dieren, Velp en Rozendaal komen we op verschillende plaatsen in die gemeenten samen.

Voor de eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is de opdracht;
maak twee foto’s bij het thema ‘Lichtinval’
informtie: ds.brans@pgvelp

Datum: Zaterdag 30 september, daarna wordt de volgende datum en plaats afgesproken
Plaats: Zaal Larenstein achter de Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp

Tijd: 13:00 uur

Leiding: Gert Jan Bollen, ds. Dirk Jan Brans en ds. Frans Ort



Huub Oosterhuis: zijn betekenis voor geloven vandaag Rozendaal

In de media en in de (voornamelijk Protestantse) kerken is er ruim aandacht besteed aan het
overlijden van Huub Oosterhuis. In het verleden heb ik een aantal avonden verzorgd rondom
zijn liederen en zijn profane poézie. Om hem te eren zal er in het najaar opnieuw een avond
worden verzorgd waarin zijn kerkelijke liederen centraal staan. We luisteren naar enkele van
zijn teksten en zoeken naar de diepere betekenissen en lagen achter die woorden. De
betekenis van zijn woorden hebben grote invloed op het geloven van vele gemeenteleden
en kerkmensen. Daarnaast vinden zijn teksten ook ingang bij velen die van de kerk zijn weg
gegroeid. Ik hoop de warmte en de vernieuwende diepte die in Oosterhuis’ woorden woont,
tot klinken te brengen tijdens een avond in onze kerk.

Datum: Woensdag 11 oktober 2023

Plaats: Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal
Tijd : 20:00 uur
Leiding: Ds. Frans Ort, e-mail: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl
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Film: Lemon Tree Rozendaal

Lemon Tree vertelt over de fictieve Israélische minister van Defensie Israel Navon en
diens knappe echtgenote Mira, die zijn verhuisd naar de grens van Israél met de
Westbank. Ze worden buren van de Palestijnse weduwe Salma Zidane die na de dood
van haar man samen met haar trouwe werknemer Ali moet zien te overleven van haar
citroenbomen en een kleine bijdrage van haar zoon uit Amerika. Om de veiligheid van
Israél en Mira te kunnen garanderen, wordt Salma door de Israélische rechtbank de
toegang tot haar bomen en daarmee haar bron van inkomsten en herinneringen aan het
verleden ontzegd. De verontwaardiging die dit opwekt bij de kijker is de voortstuwende
kracht van deze film.

Datum: Woensdag 18 oktober 2023
Plaats: Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal
Tijd: 20:00 uur




Open Podium Poézie en Muziek

Rozendaal

open

podium

Open Podium, nader in te vullen. Belangstellenden, die muziek of poézie willen laten
horen, kunnen zich opgeven bij Liesbeth van Hulst.

Datum:
Plaats:
Tijd:
Leiding:

Zondag 22 oktober 2023

Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal
15.00 uur

Liesbeth van Hulst, e-mail: liesbethvanhulst@kpnmail.nl, tel. 026-3634698

17



Joods Leerhuis Rozendaal

Ook dit jaar houden Bert Bomer en Madelon Beekhuis-Wassenburg weer een "Leerhuis Joodse
traditie”. In de afgelopen jaren werd nauwkeurig gelezen in het spoor van rabbijnen als
Jonathan Sachs en Avraham Heschel. In welke richting de gesprekken nu zullen gaan, is nu
nog niet bekend. Daarover wordt nader gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de PG Rozendaal.

Datum: Dinsdag 31 oktober, 14 november en 28 november 2023
Plaats: Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal

Tijd; 14.00 -16.00 uur

(Bege)leiding: Ds. Bert Bomer, ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg



Open Podium Poézie Rozendaal

Vragendenanjs

Ik vroeg het aan de s
da um?u“m et thuls

ik wroeg het aan de bormen
heoghartge bomen

Ik vroag san het water
waarom T et
MMHM antwoord
als zeMs het water geen antweord greft

howwel hee Toveel tongen feeft
wat is er -

wat s er dan
er is alleen een visserman

die draage het waser
ander voeuen
dhe draagt esn boom

3&2?:.;"@ i hoofd een vogel

~Guiliaume van der Graft

l""“"‘%’l‘ﬁ_ .

Enkele malen hebben wij in de Kerk van Rozendaal een open podium georganiseerd voor
dichters die hun werk ten gehore willen brengen. Dat waren mooie en ook verrassende
bijeenkomsten waar vele verschillende soorten poézie voor het voetlicht kwamen. Ook uit
onze gemeente namen verschillende dichters deel. Ook dit jaar willen wij weer een dergelijke
bijeenkomst organiseren in de sfeervolle kerk van Rozendaal. De gedichten worden
afgewisseld met improvisatie op de piano. Naderhand praten we gezellig na onder het
genoegen van ‘een hapje en een drankje’. De kerk bevindt zich aan de Kerklaan, tegenover het
kasteel van Rozendaal. De toenmalige deelnemende dichters krijgen via de mail een
uitnodiging, maar mochten er meer mensen zijn die hun werk willen voordragen dan kunnen

zij zich bij ds. Frans Ort opgeven.

Datum: Zondag 5 november

Plaats: Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal

Tijd: 14.30 uur

Leiding: Ds. Frans Ort, e-mail: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl
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God in de klimaatcrisis Velp

‘c' ‘1.‘ !
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door Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp

De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op de natuur. Ons afval
stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis
wordt steeds meer zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. Niet
alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor de meest
kwetsbaren op de wereld die nu al het hardst geraakt worden. Wat kan je doen? Welke
keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En
hoe houd je de hoop vast? God in de klimaatcrisis: een interactieve workshop over zinvol
handelen.

Alfred Slomp neemt ons mee naar de vraag hoe je hoop houdt in een snel veranderende
wereld. Welke duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het klimaat? En hoe brengen
we met elkaar een duurzame beweging op gang?

En als je gelovig bent. Hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke
wereld?

Datum: Donderdag 9 november 2023
Plaats: Grote Kerk Velp, Kerkstraat 32

Tijd: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur
Toegang: Gratis, collecte na afloop

Informatie: Hendrika Jager, e-mail: hendrika.jager@gmail.com, tel. 06-39474848




Film: Wolke 9 Rozendaal

Ze was er niet op uit. Het gebeurde gewoon: eerst die steelse blikken en die magische
aantrekkingskracht en even later die opgewonden passie, spanning, seks. Inge is de zestig
gepasseerd en dertig jaar gelukkig getrouwd. Toch voelt ze zich als herboren puber
aangetrokken tot de oudere Karl. En hij tot haar. Is deze man het waard om haar huwelijk op
het spel te zetten? Inge confronteert haar man met dit voor hem vernietigende nieuws en het
gevolg is een heftige en verdrietige ruzie.

Datum Woensdag 15 november 2023
Plaats: Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal
Tijd: 14:30 uur
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Leven uit genade, zingen tot eer van God

Grace & Glory is een veelzijdig sprankelend en dynamisch koor. Naast zingen met je hele hart
en lijf, staan groei, jezelf zijn en de relatie met God hoog in het vaandel. Dirigente is Talitha
Nawijn. Het repertoire bestaat uit een mix van (black) gospel en praise. Denk daarbij aan Kirk
Franklin, Israel Houghton, maar ook Opwekkingsliederen.

Datum:
Plaats:
Tijd:
Toegang:
Informatie;

Zondag 10 december 2023

Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp

15.00 uur,

Gratis, collecte na afloop

Eise Lensink, e-mail: eise.lensink@gmail.com, tel. 06-21817168



Er ontbreekt een puzzelstuk uit de kerstpuzzel. Naast de kerstboom, de kalkoen, het cadeau en
de kaars blijft er een gapend gat in het midden over.

Welk stuk van de puzzel ontbreekt?

Reizend door het kerstverhaal komen we bij de stal, de herders en Jezus die gekomen is als het
licht van de wereld.

We ontdekken dat Kerst pas compleet is als het kerstverhaal daarin centraal staat.

'‘De puzzel van Kerst' is een leuke, interactieve voorstelling vol buikspreken, verhalen,
goocheltrucs en verrassingen.

Met de gezinnen bereiden we ons voor op de kerst, beginnend met deze viering waarbij
kerstliedjes en chocolademelk niet mogen ontbreken.

Als vanouds een mooie start van Kerst!

Datum: Zondag 24 december 2023

Plaats: Grote Kerk Velp, Kerkstraat 32, Velp

Tijd: 19.00 uur

Toegang:  Gratis, collecte na afloop

Informatie Marja Rutten, e-mail: marjars@hotmail.com, tel. 06-51104490
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Film: Belfast Rozendaal

d_q,((trr\

sKENNETH BRANAGH um
[r—— —
CATRONA BALFE JLITH CENCH JASETORMIN  DARANEINDS  JHDEERL

Belfast neemt je in stijlvolle zwartwit-beelden mee in de jeugdherinneringen van de regisseur
Kenneth Branagh zelf . Hij groeide op in een arbeiderswijk van Belfast en maakte rond zijn
tiende de sociale onrust en het toenemende geweld tussen de katholieken en de protestanten
mee, de Troubles. Qok in zijn eigen gezellige volkswijk, waar beide groepen vredig naast elkaar
wonen, zien we in de film hoe rellen uitbreken. Buddy's ouders ruzién met elkaar over wat te
doen: pa wil niet meevechten en hij emigreert het liefst zo snel mogelijk naar Engeland of zelfs
Australig. Maar ma blijft het liefst in Belfast. De situatie is er misschien naar, maar het is hun
thuis, haar beide lieve ouders leven daar en in een ander land zullen ze als immigranten
behandeld worden.

Datum: Woensdag 17 januari 2024
Plaats: Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal
Tijd: 14:30 uur




Een toneelvoorstelling van 'Orde der Dwazen' waarin je geraakt wordt door de spelers.
Meegenomen wordt in de levens van anderen en kunt lachen en geraakt worden hoe zij
omgaan met het ‘leven!

Het stuk speelt zich af op de afdeling met afgeprijsde artikelen van een willekeurig warenhuis.
Het botert niet tussen de nieuwe verkoopster en haar cheffin.

De liefde tussen de nuchtere klusjesman en de gevoelige secretaresse bloeit voorzichtig op.
Een oude klant wil de waarheid niet onder ogen zien.

Een jonge man is wanhopig op zoek. De één is nog eenzamer dan de ander.

De problemen stapelen zich op.

In deze tragische komedie, geschreven door Jan Draaijer, proberen mensen zoals jij en ik liefde
en houvast te vinden. Pijnlijk, hilarisch en hoopvol.

Vanaf 14.00 uur ben je welkom voor een kop koffie of thee.
De gratis voorstelling duurt tot 16.45 uur.
Na de voorstelling is er ruimte voor een drankje en ontmoeting.

Datum: Zondag 21 januari 2024

Tijd: 14.30, kerk open vanaf 14.00 uur

Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp

Toegang: Gratis, collecte na afloop

Informatie/

aanmelding: Marja Rutten, e-mail: marjars@hotmail.com, tel. 06-51104490
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Speuren naar muziek Rozendaal

Jarenlang heb ik leiding gegeven aan een muziekkring die samenkwam in de oude pastorie
van Dieren. Dit komende seizoen wil ik graag vier avonden verzorgen met moderne (en soms
religieuze) muziek. Er is een vracht muziek gecomponeerd. Aan de hand ven enkele thema's
hoop ik een speurtocht te gaan volgen door de hedendaagse (klassieke) muziek: er kan van
alles ten gehore worden gebracht. Van gezongen tot georkestreerde muziek, van solostukken
tot grootse koorwerken, religieus én profaan door elkaar. De eerste middag zal geheel in het
teken staan van een van de grote vernieuwers van de muziek: Erik Satie. De tweede middag
zal zijn gewijd aan de Matthaus Passion van Johann Sebastian Bach. Daarnaast zal er een
middag zijn die gewijd is aan de Baltische componisten zoals Part, Kreek, Rautavaara en Vasks
met als thema ‘waar de stilte heerst! Zij schreven stuk voor stuk schitterende eigentijdse
religieuze muziek. Tenslotte is er een middag gewijd aan het thema oorlog en vrede, muziek
die rondom oorlogen en het verlangen naar vrede is geschreven. De avonden zijn in de Serre
van onze kerk en beginnen om acht uur.

Datum: woensdagen 31 januari, 28 februari, 24 april, 29 mei
Tijd: 14.30 uur
Plaats: Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal

(Bege)leiding:  Ds. Frans Ort, e-mail: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl




Lezen vanaf het begin Rozendaal

Er zijn vaak misverstanden rondom de Bijbel: we lezen het boek vaak als ‘Bijbelse
geschiedenis, een verslag van een hele serie gebeurtenissen die ons vertellen 'hoe het
gebeurd is. Zeker de verhalen uit de eerste serie van Genesis. Maar de verhalen uit Genesis
1-11 zijn geen letterlijk verslag van een serie gebeurtenissen, zij vormen een blauwdruk van
het leven. Ze geven geen antwoord op de vraag 'hoe is het nu zo gekomen met de wereld?’
Dat zie je trouwens ook meteen aan de eerste twee hoofdstukken: in het ene verhaal wordt
de aarde geschapen in zes dagen met de mens als kroon op de schepping, in het tweede
verhaal wordt iets geheel anders verteld, waarbij de mens eerst wordt geschapen en pas veel
later zijn evenbeeld. Met de vraag in ons achterhoofd ‘wat is de betekenis én de zin van ons
leven?’ gaan we een viertal avonden nauwkeurig lezen, met onze voeten stevig geplant in het
Hebreeuws. Aan de hand van verschillende Bijbelvertalingen bekijken we de verhalen en via
de methode van close reading gaan we op speurtocht naar de inhoud ervan. Dat kan weleens
een zeer verrassende ontdekkingsreis zijn.

Datum: woensdagen 7 februari, 6 maart, 10 april, 8 mei 2024
Tijd: 14.30 uur
Plaats: Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal

(Bege)leiding:  Ds. Frans Ort, e-mail: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl
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Film: The Master Rozendaal

De film speelt zich af na de Tweede Wereldoorlog waar de intellectuele man Lancaster Dodd
(Philip Seymour Hoffman) een nieuwe religieuze organisatie opricht. Wanneer marinier Freddie
Sutton (Joaquin Phoenix) verward thuiskomt na de oorlog, wordt hij al snel de rechterhand van
Lancaster. Naarmate de organisatie populariteit begint te winnen, krijgt Sutton echter twijfels
over de organisatie en de gedachten van zijn “meester”...

Het begin van een psychologisch drama waarin menselijke verhoudingen feilloos worden
ontleed. De onnozele Freddie vertrouwt de leider blindelings, terwijl Lancaster op zijn beurt
dankbaar gebruik maakt van die loyaliteit.

Een behoorlijk heftige en confronterende film. (veel bloot)

Datum: Woensdag 21 februari 2024
Tijd: 14.30 uur
Plaats: Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal
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Ik zeg wel eens gekscherend:

“Ik ben zingend geboren”.

Als kind zong ik vaak en veel en speelde daar toneel bij. |k trok soms de jurken en schoenen
van mijn moeder aan, pakte een pollepel uit de la en voerde musicals op die ik ter plekke
verzon. Geen wonder dus dat ik na het atheneum koos voor het conservatorium, lichte
muziek zang. Ondertussen zong ik bij de klezmer band MAZZELTOV, ging ik op tour met de
Engelse gospelartiest ADRIAN SNELL, won ik de E.O. TALENTENJACHT(1992), werd ik zangeres
bij de RONDUIT PRAISE BAND en even later ZANGLEIDER BlJ OPWEKKING. En had ik al verteld
dat ik o.a. engel speelde bij kindermusicalgezelschap DE VLIEGENDE SPEELDOQS waar ik
zangeres, docent en acteur was?

Data: Vrijdag 1 maart 2024

Tijd: Aanvang 20.00 uur kerk open vanaf 19.30 uur
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp

Toegang: Gratis, collecte na afloop

Informatie/

aanmelding: Ton Schimmel, e-mail: ton.schimmel@planet.nl, tel. 06-53882515
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Judas, theatervoorstelling — monoloog

Judas, verrader? Zo wordt hij vaak afgeschilderd. Hij werd zwartgemaakt en zijn naam
gebruikt als een icoon van verraad.

Deze voorstelling schuurt aan tegen de vastgeroeste beelden die we hebben. Durf jij de
vragen die klinken te laten resoneren in jezelf?

Gaan we zien dat de antwoorden uiteindelijk niet zo vanzelfsprekend zijn als ze lijken?

En wat als Judas de geschiedenis kon keren, zou je dat dan willen? Judas laat je nadenken over
wat er is gebeurd.

Een zeer indrukwekkende monoloog van Judas, die je niet zomaar loslaat.

Tekst: Judas - Geschreven door Lot Vekemans
Spel: Jeske Alblas

Datum: Zondag 10 maart 2024

Tijd: 15.00 uur kerk open vanaf 14.30 uur

Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp

Toegang: €10 /€ 5 voor studenten - Opbrengst is bestemd voor Amnesty International
Informatie/

aanmelding: Taakgroep vieren, e-mai:l vieren@pgvelp.nl



Film: Minari

Rozendaal

lOSC.lRWINNAAR BESTE VROUWELIJKE BUROL §
NOMINATIE BESTE FILM *REGISSEUR® ACTEUR*SCEMNARIO - MUZIEK

&  winnuar % WINNAAR
GOLDEN GLOBE !f_sundanr.e\_g’s BAFTA,
e R i s S WAL i
‘A STAGGERLINGLY POWERFUL STORY

OF THE AMERICAN DREAM’

MINARI

VUM FIM VAN LU TRAAC CHUNE

In het prachtige drama Minari vestigt een Zuid-Koreaans gezin zich op het Amerikaanse
platteland. Regisseur Lee Isaac Chung baseerde de film op zijn eigen ervaringen. Immigranten
Jacob en Monica staan aan het begin van een nieuw avontuur. Nadat ze jarenlang
geestdodend werk hebben verricht bij een kippenslachterij in Californié, heeft Jacob een stuk
grond gekocht op het platteland van Arkansas, waar hij groenten wil gaan verbouwen. Het
wordt wel even doorbijten: de eerste jaren zullen ze harder moeten werken dan ooit, terwijl ze
met hun twee jonge kinderen in een stacaravan wonen. Jacob heeft er alle vertrouwen in,
Monica is minder optimistisch.

Datum: Woensdag 20 maart 2024
Tijd: 14.30 uur
Plaats: Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal
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De Passion: verhalen van de omstanders Rozendaal

omstanders op de kruisweg: Frans Ort
veertien staties en monologen

In de afgelopen jaren ben ik mij meer gaan toeleggen op het schrijven en vertellen van
grotere verhalenseries. Resultaten daarvan waren een Passion die verteld werd vanuit het
perspectief van Maria Magdalena, een Passion waar de verhalen vanuit de persoon van Judas
worden verteld en een Passion met kruiswegmonologen die vanuit de omstanders wordt
verteld. Op Palmzondagmiddag zullen we deze laatste serie verhalen vertellen. In de kerk
hangen dan ook de veertien kruiswegstaties die ik het afgelopen jaar heb geschilderd. Er
worden verhalen verteld vanuit het perspectief van Marcus, van Bar Abbas, van Simon van
Cyrene, van de vrouw van Pilatus, van de hoofdman bij het kruis. Deze Passion begint een
eigen leven te leiden: vorig seizoen zijn de verhalen op verschillende plaatsen in de omgeving
verteld, de reacties erop waren altijd positief. Toehoorders gaven aan dat het geheel 'zo
dichtbij kwam' en dat het ‘zo eigentijds was. Deze periode zullen de verhalen klinken in onze
Kerk. We wisselen de verhalen af met muzikale improvisaties. Het geheel duurt iets meer dan
een uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat verder na te praten.

Datum: 24 maart (Palmzondag)
Tijd: 14.30 uur
Plaats Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal

(Bege)leiding:  Ds. Frans Ort, e-mail: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl




I'll push you

Film Rozendaal

| ) O

A CAMINOD JOURNEY o~ 500 MILES,
PUSH

TWO BEST FRIENDS, «vo ONE WHEELCHAIR

Twee vrienden groeien samen op in
Idaho, Amerika.

Justin, die door een progressieve
neuromusculaire ziekte aan zijn
rolstoel is gekluisterd, vatte het idee
op om de Camino de Santago af re
leggen.

Patrick zei: “I'll push you"

Datum: Woensdag 17 april 2024
Tijd: 14.30 uur
Plaats: de Serre van Rozendaal,

Kerklaan 15, Rozendaal

MR, MORGAN'S
LAST LOVE

Een eenzame Amerikaanse weduwnaar in
Parijs omarmt het leven wanneer hij een
mooie en impulsieve jonge vrouw
ontmoet.

Datum: Woensdag 15 mei 2024
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Serre van Rozendaal,

Kerklaan 15, Rozendaal

Mister Morgan’s last love
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Bij dit interactieve theaterstuk worden kinderen actief betrokken om mee te doen.

Samen met de 2 engelen: Micha-el en Raffa-el gaan we op zoek hoe we het leven van 'zotte
Pien' weer op de rails kunnen krijgen.

Een meeslepend en humorvol theaterstuk voor jong en oud.

Alice Engel, of ‘zotte Pien; zoals de kinderen haar in het dorp noemen, leeft een
teruggetrokken bestaan. Ze is verbitterd, omdat ze haar succesvolle leven als actrice heeft
moeten opgeven doordat ze na een auto-ongeluk blijvend mank bleef lopen en ze daarom
geen rol meer aangeboden kreeg. Ze vult haar dagen zoveel mogelijk binnen, waarbij ze de
hele dag boeken leest.

Op een dag komen er 2 engelen bij haar op bezoek die ‘orde op zaken' moeten komen
brengen. Maar wat betekend dat voor haar? Stapje voor stapje komen Micha-el en Raffa-el
er samen met Alice achter welke zaken er op orde moeten worden gebracht voordat Alice
weer verder kan. En dat lukt ze niet alleen. Daar hebben ze de hulp van de kinderen hard bij
nodig.

Deze gratis voorstelling is voor kinderen en ouderen.

Fijn om een middag als gezin naar een voorstelling te gaan.

Datum: Zondag 26 mei 2024

Tijd: 14.30, kerk open vanaf 14.00 uur

Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp

Toegang: Gratis, collecte na afloop

Informatie/

aanmelding: Marja Rutten, e-mail: marjars@hotmail.com, tel. 06-51104490



ZomerkFair Rozendaal

Tijdens de gezellige ZomerFair in Rozendaal is veel te zien en te koop. Meer informatie kunt u
te zijner tijd lezen op de website van de kerk van Rozendaal en in de media.

Datum: 8 en 9juni 2024
Tijd: 10:00-17:00 uur
Plaats: de Kerk van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal
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Film: Des hommes et des dieux Rozendaal

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren '90. Acht Franse
monniken leven er in harmonie met hun Islamitische dorpsgenoten. Ze helpen henin hun
werk en nemen deel aan hun festiviteiten en waken over gezondheid. Terreur en geweld
groeien in de regio. Maar ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt besluiten de

monniken om te blijven.

Datum: Woensdag 19 juni 2024
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal
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Art of Ort Rozendaal

In het kader van 'het hobbyhoekje van Ort’ verzorgde ik jarenlang eenmaal per seizoen een
avond over iets geheel anders dan kerkelijk verbonden kringen. Er waren avonden over Heer
Bommel en Tom Poes, over Asterix, over Pluk van de Petteflet, over Guust Flater en dergelijke.
Ditmaal wil ik helemaal aan het slot van dit seizoen een avond verzorgen waarin ik
belangstellenden wil laten kennismaken met mijn eigen werk. Sinds 2019 ben ik aan het
schilderen geslagen. Dat liep uit op een geweldige teleurstelling: het was Helemaal Niks. Tot ik
in een opwelling besloot het schilderwerk digitaal te gaan bewerken. En toen gebeurde er iets
dat voor mij als een complete openbaring kwam. Ik ontwierp een techniek die ik voor het
gemak maar paintograph heb genoemd: een kruising van schilderen (painting), fotografie
(photograph) en digitale kunst. Tijdens deze avond zal ik wat vertellen over het procedé, maar
natuurlijk zal ik ook stilstaan bij verschillende paintographs die in de afgelopen vier jaar zijn
ontstaan. lk maak eens in de zoveel tijd een boek met het werk van de afgelopen periode. Die
boeken leen ik regelmatig uit. De reacties zijn natuurlijk verschillend, maar één ding hoor ik
heel vaak terug: ‘ik word er gewoon vrolijk van. Wie daarin wil delen, is van harte welkom op
een avond in de serre van onze kerk tijdens het begin van de zomer.

Datum: Woensdag 26 juni
Tijd: 20.00 uur
Plaats Serre van Rozendaal, Kerklaan 15, Rozendaal

(Bege)leiding:  Ds. Frans Ort, e-mail: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl
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Projectkinderkoor Velp

Het projectkinderkoor heeft al een aantal keren gezongen in de kerkdienst in de Grote Kerk.
Daar gaan we mee door. Nieuwe kinderen zijn nog steeds welkom. We hebben er samen
heel veel plezier in en we krijgen veel mooie reacties. We gaan ook het komend kerkelijk
jaar weer een paar keer zingen. De datums gaan we nog afspreken. Als jullie het leuk
vinden om mee te doen dan is mijn e-mailadres: ton.schimmel@planet.nl

Puur Zang Velp

Puur Zang zingt op 26 november in de dienst op de Eeuwigheidszondag en zal ook op 1e
kerstdag 25 december zingen in de feestelijke dienst. Voor 2024 gaan we nog nieuwe datums

afspreken.




Projectkoor Velp

We gaan dit komend jaar weer met een Projectkoor de diensten kleuren.

Zowel met Kerst als rond Pasen zullen we gaan zingen. Ook zingen we tijdens een dienst in
juni. Te zijner tijd komen er meer details over de (oefen)data.

Voor vragen kun je bij Ton Schimmel of Marja Rutten terecht. E-mail: marjars@hotmail.com
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Samen zingen voor en door Senioren Velp

Doelstelling:

Ouderen een platform bieden om samen te komen, waarbij gezamenlijk en low-profile
gezongen wordt in de Grote Kerkzaal.
Het sociale- en het muzikale aspect zijn in evenwicht.

Vormgeving:
Er wordt gestreefd naar input van de deelnemers door:
- uitleg over, of herinnering aan een lied, of waarom een lied je raakt, te delen met de anderen
- iedere sessie afsluiten met een voorgedragen gedicht of liedtekst
- eigen inbreng van repertoire uit allerhande bronnen zoals NwLiedboek'73,
Joh de Heer, Taizé, lona, berijmde Psalmen (cok 1773), Bundel 1938, ...
- jarige (geweest) of jubilerende deelnemer mag een lied opgeven

De muzikaal leider besteedt aandacht aan:

- op heel bescheiden wijze aandacht geven aan de zang- en ademtechniek,
met als uitgangspunt de ouder (ge)worden(de) stem

- op heel bescheiden wijze aandacht voor fysieke oefeningen om een goede zanghouding te
onderhouden

- liederen uit het Liedboek 2013, die in de maand erop volgend tijdens de zondagse eredienst
worden gezongen

- achtergrond informatie over de liederen betreffende ontstaan, werking, componist en
tekstschrijver, theologische traditie, muzikale weetjes, etc.




Samen zingen voor en door Senioren Velp

Uitwerking:

Binnenkomst

Warming-up

Zingen van twee bekende liederen

Aanleren van een onbekend of minder bekend lied

Lied van de jarige of jubilarissen

Zingen van lied, dat past bij de tijd van het (kerkelijk)jaar
Uitgelicht: lied door een van de deelnemers, dat aansluitend wordt gezongen
Afsluiting met een Gedicht of Liedtekst

Slotlied

Aansluitend een samenzijn onder genot van versnaperingen

Datum; ledere eerste donderdagmiddag van de maand
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp

Tijd: 14.30 uur - Eindtijd 16.00-16.15 uur

Informatie: Arno Vree, e-mail: info@arnovree.n|, tel .06-36015666
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Agenda activiteitenprogramma Rozendaal - Velp 2023 - 2024

september 2023

do. 7 Samen zingen voor en door senioren 40
zo. 10 Taizé-viering o]
ma. 11 Seniorenkring 8
do. 14 Tim Zingt, cabaretvoorstelling laatste wil 12
wo. 20 Film Doubt 13
do. 21 Jeugdcatechisatie. .. 10
do. 28 Jeugdcatechisatie 10
vr. 29 Nicodemuskring 7
za. 30 Fotograferen 14
oktober 2023

do. 5 Jeugdcatechisatie 10
do. 5 Samen zingen voor en door senioren . 40
ma. 9 Seniorenkring 8
di. 10 Leren van bomen - meditatie in de Oude Jan SO
do. 12 Jeugdcatechisatie 10
wo. 11 Huub Oosterhuis: zijn betekenis voor geloven vandaag 15
wo. 18 Film: Lemon Tree 16
zo. 22 Open Podium 17
vr. 27 Nicodemuskring 7
di. 31 Joods Leerhuis 18

november 2023

do 2 Jeugdcatechisatie 10
do. 2 Samen zingen voor en door senioren 40
zo. 5 Open Podium Poézie 19
do. 9 Jeugdcatechisatie 10
do. 9 God en het klimaat 20
zo. 12 Taizé-viering 9
ma 13 Seniorenkring 8
di. 14 Joods Leerhuis... 18
di. 14 Leren van bomen - meditatie in de Oude Jan S |
wo. 15 Film: Wolke 9 21
do. 16 Jeugdcatechisatie 10
vr. 24 Nicodemuskring 7
di. 28 Joods Leerhuis 18
december 2023

do. 7 Samen zingen voor en door senioren 22
zo. 10 Kerstconcert Gospelkoor Grace and Glory. 40
di. 12 Leren van bomen - meditatie in de Oude Jan 11
z0. 24 Familievoorstelling de Puzzel van Kerst 23
vr. 29 Nicodemuskring 7

januari 2024

do. 4 Samen zingen voor en door senioren 40
di. 9 Leren van bomen - meditatie in de Oude Jan 1

wo. 17 Film: Belfast 24
zo. 21 15aam, een voorstelling over eenzaamheid w25
do. 25 Jeugdcatechisatie........ 10
vr. 26 Nicodemuskring 7
zo. 28 Taizé-viering g
wo. 31 Speuren naar muziek 26




Agenda activiteiten programma Rozendaal - Velp 2023- 2024

februari 2024

do. 1 Jeugdcatechisatie 10
do. 1 Samen zingen voor en door senioren 40
di. 6 Leren van bomen - meditatie in de Oude Jan 11
do. 8 Jeugdcatechisatie 10
wo. 7 Lezen vanaf het begin 27
wo. 21 Film: The Master. 24
wo. 28 Speuren naar muziek 22
do. 29 Jeugdcatechisatie. 10
I, 23 Nicodemuskring 7
maart 2024

VI. 1 Talitha Nawijn 25
zo. 3 Taizé-viering g
di. 3 Leren van bomen - meditatie in de Oude Jan 11
wo. 6 Lezen vanaf het begin 27
do. 7 Jeugdcatechisatie 10
do. 7 Samen zingen voor en door senioren 40
do. 14 Jeugdcatechisatie 10
zo. 17 Judas 26
wo. 20 Film: Minari 27
zo. 24 De Passion: verhalen van de omstanders 28
vr. 29 Nicodemuskring 7
april 2024

do. 4 Samen zingen voor en door senioren 40
di. 9 Leren van bomen - meditatie in de Oude Jan 11
wo. 10 Lezen vanaf het begin 27
do. 11 Jeugdcatechisatie 10
wo. 17 Film: I'll push you 29
wo. 24 Speuren naar muziek 26
I, 26 Nicodemuskring 7
mei 2024

do. 2 Samen zingen voor en door senioren 40
wo. 8 Lezen vanaf het begin 27
wo. 15 Film: Mister Morgan's Last Love 29
zo. 26 Gezinsvoorstelling Voetstuk van Orde der Dwazen 34
wo. 29 Speuren naar muziek 26
I, 31 Nicodemuskring 7
juni 2023

zo. 2 Taizé-viering 40
di. 4 Leren van bomen - meditatie in de Oude Jan... g
do. 6 Samen zingen voor en door senioren 11
za. 8 enzo. 9 Rozendaalse ZomerFair. 36
wo. 19 Film: Des Hommes et des Dieux 35
wo. 26 Art of Ort 37
I, 28 Nicodemuskring 7
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