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Ter Overweging

Het is een wat langer verhaal dat ik met u deel. En misschien is het eigenlijk wel een verhaal om aan
je kinderen en kleinkinderen te vertellen. Ik schreef het een poosje geleden voor de
kindernevendienst in Dieren. Ik moest uitleggen wat ‘zachtmoedigheid’ was en wdar het in het leven
(volgens mij dan) om zou gaan. lk vertelde hen toen dit verhaal. Mocht u het kinderachtig vinden: sla
het gewoon over. Maar mocht u nieuwsgierig zijn naar een spiegelverhaal: veel genoegen....

het zwaard van ijs
een verhaal bij de Bergrede

‘Dat vind ik nou belangrijk’, zei de vader aan tafel.

‘Pappa, wat is dat: belangrijk?’ vroeg zijn zoontje.

‘Belangrijk betekent, dat je iets niet vergeten moet.’

‘Wat vind jij dan belangrijk?’, zei zijn zusje.

‘Dat zal ik je vertellen’, zei vader, ‘maar dat doe ik met een verhaaltje. Moet je maar luisteren.’

In een land hier ver vandaan stond een kasteel.

De kinderen van het kasteel waren in rep en roer.

Er was een toernooi voor de jongens. Die mochten vechten.
Kijken wie het sterkste is. Ze mochten elkaar alleen niet raken.
Het ging er om, wie het sterkste zwaard had.

Meteen stoven de jongens weg.

Zij zeurden bij hun vaders om een zwaard.

Of ze leenden er een van de knechten.

Eén had zelfs een ijzeren zwaard te pakken gekregen.

Ze droomden allemaal dat ze de sterkste zouden zijn.

Alleen eentje droomde over iets nieuws.

Hij wilde een zwaard dat anders was.

Een zwaard, dat vonkte in het licht.

Dus trok hij de bergen in. Hoog, naar de gletsjer.

Daar maakte hij van ijs een zwaard dat vonkte als geen ander.
Het licht weerkaatste prachtig als hij het omhoog hield.

‘Dit is het mooiste zwaard: ik ben vast de sterkste’, dacht hij.
Op de dag van het toernooi stond hij tussen de andere jongens in.
Die lachten hem alleen maar uit.

‘Zo’n zwaard werkt niet, man!’

‘Daarmee win je nooit

En ze hadden gelijk.

Bij zijn eerste gevecht sneuvelde het zwaard met één tik.

Het lag in duizend stukken op het gras.

Uiteindelijk won de jongen met het ijzeren zwaard glansrijk.
Hij was door het dolle heen, prikte met zijn zwaard steeds weer
in de grond.

‘Ik ben de sterkste! De sterkste!’, riep hij iedere keer.

Daarna gingen ze feestvieren in de grote tent.

Alleen de jongen met het zwaard van ijs deed niet mee.

Hij liep in de laagstaande zon terug naar het lege toernooiveld.
Daar zocht hij naar de restanten van zijn zwaard.



Natuurlijk vond hij er niets meer van terug.

Alles was gesmolten.

Op de plaatsen waar de jongen met het zwaard van ijzer had geprikt,

was het gras bruin en verdord. Allemaal dode plekken.

Maar er bloeiden kleine, witte bloemen: precies op die plekken waar zijn zwaard was gesmolten. Die
hadden water gekregen.

‘Vind je dat nou belangrijk?’, vroegen zijn kinderen tegelijk.

‘Ja’, zei vader, ‘dat je niet vergeet, dat je pas echt de sterkste bent als je licht laat vonken en water
geeft aan wat leeft om je heen.’

Ze keken hem vragend aan.

‘Mogen we nou gaan spelen?’

En dat mocht. Ze holden de tuin in. Om riddertje te spelen.

Misschien wel met een zwaard van ijs.

ds. Frans Ort

Wij gedenken,

Jansje de Mul — Grotenhuis, die is overleden op 2 augustus j I. in de leeftijd van 88 jaar na een kort,
maar hevig ziekbed. In de Rozendaalse kerkgemeenschap kenden wij haar als Josje, een toegewijd
gemeentelid sinds vele jaren. Zij was een trouw lid van de cantorij, zij zong heel erg graag, ook bij
haar Nijmeegse koor van oud-medewerkers van het Radboud ziekenhuis en tot een paar weken voor
haar ziekte deed zij nog dienst als koster; zij was betrokken bij het stilte uur op zaterdagmiddag en zij
was altijd bereid om in te springen als het nodig was voor allerlei werkzaamheden.

“Zij stond altijd voor iedereen klaar” stond boven aan de rouwkaart en zo kende haar familie haar
ook. Het was een schok voor haar zussen en zwager toen zij zo plotseling afscheid van haar moesten
nemen. Jansje Grotenhuis werd geboren in een boerengezin als derde kind na een broer en een zus
en na haar kwam er nog een zusje. Zij werd gezinsverzorgster en later verpleegkundige, een beroep
waarin zij haar zorg voor anderen ten volle kon ontplooien. Op latere leeftijd is zij getrouwd met Jan
de Mul, voor wie zij ook een zorgzame echtgenote is geweest. Jans/Josje leefde zeer mee met haar
familie en zij heeft veel voor hen betekend en haar familie voor haar.

Wij lazen in de dienst voorafgaande aan de begrafenis op Heiderust uit het boek “Openbaring” over
het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar vrede en gerechtigheid heerst en alle
rouw en verdriet niet meer zal zijn. In het vertrouwen op die wereld van God is Josje heengegaan.
Wij bidden haar zusters, zwager, familie en vrienden en allen die haar zullen missen, Gods nabijheid
toe en die van mensen die liefde geven. Moge de herinnering aan Jans, aan Josje hen troosten in hun
gemis.

Ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg

In memoriam

Op 22 augustus —nadat hij van iedereen afscheid had genomen- overleed Frans Johan Lisman op de
leeftijd van 78 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Thijsselaan 3 in Velp. Tijdens de
afscheidsdienst in de Grote Kerk van Velp hebben wij zijn leven herdacht. Met verdriet, maar zeker
ook met een glimlach, hebben wij stilgestaan bij zijn leven. We herdachten een precieze man: zijn
passie voor taal, zijn ‘man van de klok’-zijn kwamen regelmatig terug. Hij was ook een dankbare man:
dankbaar voor het leven met zijn vrouw Mieke, met zijn kinderen Job, Herman en Quirien, voor zijn
kleinkinderen. We herdachten dat hij vlak voor zijn sterven nog zijn tweede bundel bespiegelingen
over de taal heeft gepresenteerd. Frans Lisman was trouw in zijn vriendschappen, hij golfde graag,
was attent ten aanzien van de mensen in zijn omgeving. Tijdens de dienst hebben wij zijn leven
verbonden met “de derde in het verbond”, met de Allerhoogste. In geloof en vertrouwen heeft hij
geleefd, in dat vertrouwen heeft hij ook zijn leven in Gods handen gelegd. Wij lazen als teken van die



verwondering de 139¢ Psalm: over een God die ons kent en doorgrondt. Na de dienst hebben wij zijn
lichaam begraven op de begraafplaats van ons dorp. IK wens zijn vrouw Mieke, hun kinderen en
kleinkinderen heel veel kracht en sterkte toe om het gemis te dragen.

Bediening Heilige Doop

Op zondag 23 september hopen wij de doop te mogen bedienen aan twee kinderen. Emma Verloop
en Hugo van Heemstra hebben de doop aangevraagd (en voorbereid) voor hun beide dochters Emilia
en Carolien. Zij wonen sinds kort in Velp. Ik hoop van harte dat het een blijde en feestelijke dienst
mag worden. En ik wens bij deze de familie Van Heemstra van harte geluk met de doop van hun
dochters.

Startzondag

Omdat we op 23 september de doop zullen bedienen, kunnen we die zondag niet gebruiken als de
startzondag: dat zou te veel verwarring scheppen. De startzondag is daarom uitgesteld. In de
komende week bekijken we in het moderamen welke datum we daarvoor nu zullen prikken. In elk
geval héért u daarover in de komende nieuwsbrief.

ds. Frans Ort

Diaconiecollectes september

Zondag 2 september: Studentenpastoraat. Deze financiéle bijdrage wordt besteed aan onder andere
vieringen, gespreksgroepen en meer algemeen het betrekken van studenten bij
zingeving(sprojecten);

Zondag 9 september:

Voor 'De Herberg' in Oosterbeek. Daarover het volgende. De
missie van dit pastoraal, diaconaal centrum in Oosterbeek is als
verlengstuk van de plaatselijke gemeente een tijdelijk huis en
geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden
die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen en
zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen
psychosociale problemen een rol spelen.

Zondag 16 september: De opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd voor het
vredeswerk van PAX in het kader van vredeszondag en -week, waarbij dit jaar het thema is
'Generaties voor Vrede' en de relevantie van het overdenken van dit motto zal duidelijk zijn.

AN | Zondag 23 september: Op deze zondag een
: . 87} collecte voor een doel dat voor onze
@ Hospice Rozenheuvel { e { . .
—maa®  Rozendaalse gemeente geen toelichting
Hest centrum voor wonen, xorg en walzijn. Gelderdand! ’ . ! | -| "_;

behoeft, het Hospice.

009 voor  Zondag 30 september:
(‘ O ’) horen Voor ons gezamenlijke (met Velp) project '‘Oog voor Horen'. In de
dienst zelf zal weer iets over dit project verteld worden.



Zondag 7 oktober: de inzameling wordt gehouden voor 'Kerk en
Israél'

Misschien is het aardig te weten dat er bij de diaconie ook bedankjes binnenkomen, zoals nu
bijvoorbeeld van het Passion in Hummelo, waar wij regelmatig voor collecteren.: wij ontvingen een
aardige kaart en die mag u als gevers als aan u gericht beschouwen.

voor de diakenen  Ans van Dijkhuizen

KIA-collectes: wat doet men met de opbrengsten?
Het lijkt ons een goed idee om van tijd tot tijd en bij gelegenheid eens wat
r meer zichtbaar te maken wat er zoal gedaan wordt met de opbrengsten van
in a{:tie de collectes die de diakenen een aantal keren per jaar in de diensten houden
- voor het KIA (staat zoals u natuurlijk allang weet voor 'Kerk in Actie').
Niet zozeer om tegemoet te komen aan sceptische zielen, die 'wel eens willen
weten of mijn geld wel goed terechtkomt', maar omdat het uitermate
boeiend is een kijkje te nemen in de 'keuken' van de wereld van de kerkelijke mondiale
hulpverlening. Om uw betrokkenheid te stimuleren, anders gezegd.
Wel, enige tijd geleden kregen wij een exemplaar van het Magazine van Kerk in Actie aangereikt,
waarin een overzicht is opgenomen dat laat zien waaraan de via collectes en andere donaties
binnengekomen gelden in het jaar 2017 zoal zijn gespendeerd.

Onder de titel "Dit hebben we samen met u in 2017 kunnen bereiken" wordt de volgende
opsomming gegeven van de resultaten, zo men wil de bereikte doelen over het vorige jaar..
In totaal werd er een bedrag van 26,5 miljoen Euro besteed en daarmee werden deze resultaten
bereikt:

* 132.850 mensen in rampgebieden kregen voedselhulp

* 25.200 mensen kregen zaden en landbouwgereedschappen

* 55.410 Paasgroeten werden verstuurd aan gevangenen

* 42.990 vrouwen en mannen volgden een lekentraining in theologie

* 258.000 mensen geholpen met noodhulp

* 6.401 kinderen, uit kinderarbeid gehaald, gaan nu naar school

*8.300 mensen in Nederland met schulden ontvingen hulp via een SchuldHulpMaatje

* 328.207 mensen namen deel aan Bijbelstudies (bijvoorbeeld in het door geweld geteisterde
Colombia)

Een ander staatje geeft aan hoe de bijdragen categoriaal zijn verdeeld:
* Zending: 6,1 miljoen

* Werelddiaconaat: 9,2 miljoen

* Noodhulp: 5,5 miljoen

* Binnenlands diaconaat: 2,2 miljoen

* Fondsenwerving: 2,7 miljoen

* Beheer en administratie: 0,8 miljoen

Enfin, als u het eerste (rode) collectezakje 's zondags weer ziet 'langskomen' weet u weer waarvoor u
discreet uw gevulde hand erin steekt. En misschien nog gemotiveerder dan voorheen.

De diakenen



Ver, verder, verst....

Al vanaf de Kerstdagen moet ik het (aan)horen. Hét belangrijkste gespreksonderwerp, tevens
onderwerp van aanhoudende zorg, is (al)weer het immense probleem van de invulling van de
komende vakantie, voor een groot aantal Nederlanders, ook om mij heen, in het meervoud:
vakanties. Ik zie dat zelfs in de door mij gelezen kwaliteitskrant de kleurige advertenties alweer rond
de jaarwisseling opduiken: cruise zus, overlevingstocht zo, Costa dit en cultuurreis dat en alles
uitdagend aangeprezen tegen voor (bijna) iedereen betaalbare prijzen. En het beroep op zin voor
avontuur en vooral cultuur ontbreekt niet: ‘contact met de locale bevolking ', geillustreerd met een
foto waarop een welgedaan wit echtpaar dat voor een riksja staat de wachten, blijkbaar aan het
pingelen over de ritprijs met de gekleurde en blootvoetse lokale riksjafietser. Of: ‘andere culturen
leren kennen' met een foto waarop een cruiseschip van 13 etages met hutten, tegen de achtergrond
van drie piramides. Op safari gaan scoort ook hoog: men toonde mij als bewijsstukken selfies met op
de achtergrond giraffen, olifanten dan wel kangoeroes, al naar het werelddeel dat men in enkele
dagen tot weken grondig geéxploreerd had. En dat allemaal als gezegd binnen handbereik dankzij
goedkope belastingvrije kerosinevluchten.

En iedereen is nu weer vele ervaringen rijker terug. Goed ook voor je ontwikkeling, zeggen ze. En een
zoveel bredere kijk op het leven. Vooral de in deze omgeving zeer talrijke pensionado’s zetten het als
het werk eenmaal is neergelegd op een reizen, als je de welwillendheid kunt opbrengen om het
verplaatst worden in luttele uren van A (hier) naar B (in Verwegistan) en daar op de gewone of wat
aangepaste voet verder consumeren, als 'reizen’ aan te merken.

Ach, het klinkt allemaal misschien wat jaloers of denigrerend, maar ik wil u allen iets ongehoords
verklappen: ik maakte de verste en meest exotische vakantiereis van u allen: voordat ik aan de
verleiding kon bezwijken en ging boeken voor Vietham en Cambodja keek ik als bij toeval (?) in mijn
boekenkasten en zag dat een boekje er wat slordig in stond. Ik pakte het met de bedoeling het weer
recht te zetten, maar zag opeens de titel: 'Merkstenen' van Dag Hammarskjold, ooit -de tweede-
secretaris-generaal van de Verenigde Naties en zeker in zijn dagen meer bereisd dan wie ook. Hoewel
het werk van onvermoed mystieke aard is, beschouw ik het al vele jaren als mijn reisgids, die mij
brengt waar geen vliegtuig mij brengen kan.

Een van de honderden in Merkstenen gebundelde uitspraken van Hammarskjold heb ik tot mijn
leidraad gemaakt en die luidt: " De langste reis is de reis naar binnen". Een motto van de man die al
reizend in een vliegtuig omkwam, op een van zijn talloze reizen in Afrika, naar men vermoedt niet tot
ongenoegen van een aantal Westerse regeringen, die hem niet konden en wilden volgen op zijn reis
voor de dekolonisatie en onafhankelijkheid van Afrika.

Ik las en herlas die uitspraak weer en wist waar deze vakantie de reis naar toe zou gaan. Ik volgde het
hiervoor genoemde reismotto op en verbleef een aantal dagen bij de Norbertijnen in de abdij van
Berne in Heeswijk-Dinther. En weet zeker dat ik de langste en verste reis maakte van u allen.
Intussen laat ik het nu gelaten en vol eerbied over me heen komen, de rijkelijk van beeldmateriaal
voorziene verhalen. Onweerlegbaar tonen ze aan dat het ware leven elders is en elders is ver weg.
Maar ik weet beter, voel de drang niet mezelf te ontvluchten.”

Jaap van Dijkhuizen

" zie ook: Ruud Welten, Het ware leven is elders, Filosofie van het toerisme, uitg. Klement 2013

Uit de Kikcie: Film in de tuinkamer

Helaas maakte een technisch mankement het onmogelijk om op 15 augustus de hieronder
genoemde film te vertonen. Inmiddels is alles opgelost en gaan we alsnog deze film vertonen op
woensdag 19 september om 20.00 uur.




A United Kingdom

A United Kingdom is een Britse
dramafilm uit 2016 die geregisseerd
werd door Amma Asante. De film
vertelt het waargebeurde verhaal van
Seretse Khama, Koning van
Bechuanaland (vandaag de dag
Botswana), en Ruth Williams. Zij was

) een kantoor medewerkster uit Londen
met wie Seretse Khama in 1947 trouwde Hun huweluk kreeg veel weerstand van hun families en
van de Britse en Zuid Afrikaanse overheden. De film is gebaseerd op het boek Colour Bar van
Susan Williams.

De hoofdrollen worden vertolkt door David Oyelowo en Rosamund Pike. De film ging op 9 september
in premiére op het internationaal filmfestival van Toronto.?!

Recensie Volkskrant

“De jonge ambtenaar Ruth valt als een blok voor de politiek geéngageerde rechtenstudent
Seretse Kahma. Een blanke vrouw met een zwarte, intelligente man: hoe daarop gereageerd
wordt in de straten van druilerig Londen in 1947 valt te voorspellen.

Maar er is een complicerende factor. Seretse is een prins. Hij is de troonopvolger in
Bechuanaland (het huidige Botswana), een Brits protectoraat. Zijn volk zit niet op een blanke
koningin te wachten. Bovendien is buurland Zuid-Afrika druk bezig de apartheidswetten in te
voeren, dus de relatie tussen Seretse en Ruth wordt gezien als een provocatie. Voor
Engeland is het een zaak van landsbelang. En téch trouwen ze en gaat Ruth mee naar Afrika.
Dit waargebeurde A United Kingdom is het verhaal van 'een romance die een rijk op zijn
grondvesten deed trillen', aldus de poster. Het is een schitterende premisse. Het is meteen
ook de reden waarom de film soms op twee gedachten lijkt te hinken: om A United Kingdom
te waarderen moet je niet vies zijn van een flinke dosis romantiek bij een verhaal over
internationale verhoudingen in Afrika, of andersom.

Toch: beide lijnen houden elkaar in deze film van regisseur Amma Asante goed in evenwicht.
Scenarist Guy Hibbert weet het politieke verhaal slim te doseren. Zonder de kijker te
overvoeren met feiten maakt hij alle belangen inzichtelijk en begrijpelijk. Hij laat zien hoe
Afrikaanse landen en leiders werden gereduceerd tot pionnen in een westers politiek
steekspel.

Asante filmt Afrika vaak in dat romantische oranjerode licht, zonder dat ze zich verliest in
valse romantiek. Ze laat hoofdrolspelers Rosemund Pike en David Oyelowo schitteren. Zij
creéren twee sterke, interessante personages die aan elkaar zijn gewaagd - wat ook wel
moet, omdat ze een gedeelte van de film van elkaar zijn gescheiden. En wederom laat
Oyelowo (Martin Luther King in Selma) zien hoe fantastisch hij kan speechen.

Het perspectief van A United Kingdom is verfrissend: een Afrikaanse leider moet het als held
opnemen tegen witte, koloniale, soms zelfs karikaturale schurken. Maar het mooiste is dat
Asante daarvan een verleidelijke crowdpleaser maakt en een geéngageerd pleidooi voor het
overwinnen van verdeeldheid.”
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Cl D D D [I DI september t.g.v. 200 jaar gemeente Rozendaal

Zoals u weet, bestaat de gemeente Rozendaal dit jaar tweehonderd jaar. Op verschillende manieren
is hier aandacht aan besteed. Op 5 september organiseren we in de Serre van Rozendaal een
bijeenkomst met een feestelijk tintje, waarvoor naast de trouwe bezoekers van de woensdaginloop
ook oud-inwoners van de gemeente uitgenodigd zijn. Voor die bezoekers zou je dus kunnen spreken
van een ‘relinie’.

De inloop start zoals gebruikelijk om 10 uur met een kopje koffie of thee. Daarna wordt u welkom
geheten door de burgemeester.

De heer Fernand Schakenraad houdt om half 11 een lezing met als titel: Rozendaal in verandering.
Een lezing aangekleed met veel beeldmateriaal uit het Rozendaalse. Daarvoor en daarna is er genoeg
gelegenheid om bij te praten, bij mooi weer op het terras in de fraaie tuin. U bent van harte welkom!
De inloopochtend eindigt op de bekende tijd: rond 12.30 uur.
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(foto verzameling Fernand Schakenraad) (foto verzameling Johan van Schaik)

Open Monumentendagen 2018

Het komende weekend, 8 en 9 september, staat weer in het
teken van Open Monumentendag. Voor het eerst sinds jaren is
onze kerk dan niet geopend. Wel vindt op 7 september de
officiéle opening voor genodigden uit de gemeenten Rheden en
Rozendaal plaats in onze kerk.

In het fraaie gidsje, waarvan u een exemplaar uit de kerk kunt
meenemen, ziet u welke monumenten in onze gemeenten hun
deuren hebben geopend.




Een kijkje in het muzikale keukentje (10)

De grote schaal met de 28 ‘Bijbelse Vertelliederen’ was nog maar net afgeruimd of...de ‘muzikale
keuken’ kondigde een ‘tussengerecht’ aan: de zomercantorij. Het is de jaarlijkse ‘spoom’. De spoom, u
weet wel, meestal een glas op een lange steel met daarin een bubbeldrankje over een hapje sorbetijs.
“Een spoom is bedoeld om de smaakpapillen te neutraliseren. Het wordt dan ook vaak geserveerd na
een zwaar of pittig voorgerecht.”* Tot nu was de menukaart van ons Liedboek inderdaad best pittig en
dat wordt er, nu de vakantie voorbij is, niet veel beter op! De kerkelijke liederenschat heeft heel wat
gepeperde teksten, melodieén, ritmes en rolverdeling in liederen weten te verwerken. Maar om het
toch nog even over de zomercantorij te hebben: om ons als kerkgangers, voorgangers en -zangers en
de kerkmusici een beetje te ‘ontzien’ €n om de periode van acht of negen weken een speciaal tintje te
geven, bood de papieren orde van dienst elke zondag iets meer van ‘dezelfde’ gerechtjes dan anders.
Het komt goed uit om het in het vervolg eens wat meer over die menukaart van iedere zondag te
hebben, zeker nu de volgende categorie in ons Liedboek ‘Getijden van de Dag’ heet. Want die reeks
vormt de opmaat tot wat daarna komt: ‘De eerste Dag’ en ‘Getijden van het Jaar’. Die indeling kende
het Liedboek van 1973 niet. Na de ‘Bijbelliederen’ volgden daarin meteen de categorieén van het
Kerkelijk Jaar dat met ‘de Adventstijd’ begon. Eigenlijk is dat een teken dat de zondagse eredienst in
2013 een ander uitgangspunt vormt dan in 1973. In de jaren van de liturgievernieuwing kon men
regelmatig horen dat het fundament van alle kerkenwerk te vinden was in....de dienst op zondag. Dat
kon nauwelijks anders, ervan uitgaande dat ‘liturgie’, afkomstig is van het Griekse ‘leitourgia’, dat
‘dienstwerk voor het volk betekent.
“Zo zijn er goede redenen om liturgie met rampenplan, of bevrijdingswerk te omschrijven. Maar nu gaat het
vooral om de goddelijke liturgie, waarbij de Heer van Israél en Jezus Christus als Heer van zijn Kerk, als dé
Koning zijn dienst, zijn werk aan het volk verricht. Hij komt zijn volk bezoeken om hen te verlossen en om
structureel bevrijdend te werken, opdat de antimachten ons nooit meer zullen overspoelen. Nu neemt Hij
daarin het initiatief, maar mensen worden daarin met huid en haar betrokken.” ?
Maar ook toen al rees de vraag: als ‘kerk op zondag’ de inzet is, hoe staat het dan met ‘kerk op
maandag’ (en de rest van de week)? Het liedaanbod voor ‘Getijden van de Dag’ begint op pagina 497
met de orde voor een ochtendgebed. Liturgische orden waren ook al aangereikt in 1968. In een klein,
dun boekje, bedoeld als ‘liturgische aanvulling’ op het Liedboek van 1973 en droeg de veelzeggende
titel ‘Onze Hulp’. Het was het ‘gemeenteboekje’ behorend bij de veel omvangrijkere uitgaven van de
Proff. G. v.d. Leeuw Stichting die in 1968 “Proeve van een Oecumenisch Ordinarium” uitgaf, waarvan
er vijf getoonzet waren resp. door Frits Mehrtens, Freek Houtkoop, Willem Vogel, Ignace de Sutter en
Barnard Huijbers. Een klein, slap, 33 toerenplaatje reikte muziekfragmenten van een en ander aan.
‘Onze Hulp’ opende met vier liturgische orden voor de hoofddienst op zondag. Getoonzet door resp.
Frits Mehrtens, Ignace de Sutter, Willem Vogel (2x). De teksten van de daarin voorkomende grote
Lofzang of het Tafelgebed waren van de hand van resp. Niek Schuman, Willem Barnard, Huub
Oosterhuis en de laatste kwam uit de proeftuin van de Amsterdamse ‘Matinen’. Het is curieus om dat
boekje nu weer te bekijken. Men paste ‘driekleurendruk’ toe, om aan te geven dat wat zwart gedrukt
was, altijd gezegd of gezongen moest worden, de bruin gedrukte delen konden eventueel worden
overgeslagen en de kleur groen was om de verklarende voetnoten te onderscheiden! Na de vier orden
voor de hoofddienst van de zondag stond er een in voor het Morgengebed en een voor het
Avondgebed. Daarbij de verrassende aantekening dat na de Schriftlezing een ‘canticum’ gezongen kon
worden, ‘s morgens de Lofzang van Zacharias of van Simeon, en ’s avonds de Lofzang van Maria of
Hanna dan wel de Psalm van Hizkia of Jona. Maar wel met het advies dat dan ‘antifonaal’ (twee
‘partijen’ die elkaar om beurten de tekst zingend aanreiken) te doen: ‘het gebruik van een berijming
doet altijd aan de toe-eigening van de oorspronkelijke tekst te kort.” Naar het gebruik van het Liedboek
van 1973 is nog wel eens een omvangrijke gebruiksenquéte gehouden (verm. in 1983), maar of dat
naar het gebruik van het boekje ‘Onze Hulp ook is gebeurd, is mij niet bekend. Na de ordes van dienst,

! www.ah.nl
2 ML.A. Vrijlandt “Liturgiek” uitg. Commissie voor de Kerkmuziek — W.D. Meinama B.V. Delft 1987 p. 5

9



stonden er een groot aantal gebedsteksten in, t.w. drempelgebeden, gebeden bij de opening van de
Schrift, bij de gaven, Tafelgebeden, een dankgebed na de Tafelviering, zegenbeden, en gebeden om
‘te zeggen op verschillende feestgetijden’. Het boekje is en blijft overzichtelijk en.....heeft zijn
gebruikswaarde nog altijd niet verloren! Wie wil weten hoe ‘het’ ongeveer liturgisch zit, heeft een
korte en praktische uitleg bij de hand! Wat heeft de Liedboek 2013-samenstellers bewogen om te
beginnen met de ‘getijden van de dag’ en niet met de dienst op zondag? Ik veronderstel dat het
gedroomde ideaal een Liedboek te willen zijn om te ‘zingen en bidden in huis en kerk’ —in die volgorde
— parten heeft gespeeld. Ze zullen er ongetwijfeld nog altijd zijn, de goed georganiseerde gezinnen
waarvan moeder, vader, en de kinderen ‘s morgens gewassen en gekamd elkaar treffen voor het
ochtendgebed waarna er in alle rust ontbeten wordt en ieder zijns weegs gaat naar ‘school en kantoor’.
Maar als u zich na dit beeld bijna verslikt hebt in een hapje lekkers van de grote schaal op tafel, beloof
ik u op de rug te komen kloppen. Er dringen zich n.l. beelden op van zich haastig in de badkamer
verdringende ouders en kinderen, snelle ontbijten, gesjor aan jassen waarvan de ritsen niet dicht
willen, schoenen met losse veters, in het gunstigste geval kinderen die zelf de weg naar school lopend
afleggen. Meestal komt er een auto aan te pas om de allerjongsten op de creche of bij een andere
vorm van kinderopvang af te leveren. En na een lange werkdag, tegen de avond eindelijk allemaal in
huis gearriveerd, is de rust om te komen tot een ordelijk Avondgebed waarschijnlijk de volgende illusie.
Er wordt weinig gezamenlijk gegeten omdat gezinsleden op allerlei tijden verwacht worden bij....de
sportverenigingen! Is de Orde voor het Ochtend/Avongebed waarmee de categorie ‘Getijden van de
Dag’ dan louter bedoeld voor het individu die een geordende vorm nodig heeft bij het dagelijkse
persoonlijke gebed, 's morgens dan wel ‘s avonds? Wie zal het zeggen. Er staat ook een getijdengebed
in voor ‘groepen die een of meer dagen bijeen zijn’(190b) en 190c en d geven nog een suggestie voor
de afsluiting van een avondbijeenkomst, in kerk of huis. Vanaf Lied 191 zijn vervolgens een aantal
onderdelen van de getijdenliturgie ter keuze opgenomen en op muziek gezet. Er is hier en daar wel
een ‘eenheid van tekst’ te bespeuren: teksten uit een en dezelfde pen zoals die van Sytze de Vries,
maar zoals eerder in 1978 een aantal orden getoonzet zijn door één componist waardoor de liturgische
delen bijeen zijn gezet en samenhang vertonen, is dat in 2013 in deze categorie moeilijk te vinden. We
zien wel vertrouwde ‘koppels’ aan het werk: Sytze de Vries (tekst) en Willem Vogel (muziek); Sytze de
Vries en Christiaan Winter (muziek); Huub Oosterhuis (tekst) en Antoine Oomen (muziek). Aan de
kwaliteit van een en ander kan niet getwijfeld worden, maar of, wanner en hoe vaak deze
onderscheiden vormen aan bod komen, blijft raadselachtig. Vanaf Lied 204 zijn er 21 voornamelijk
berijmde gezangen als morgenliederen opgenomen waarvan er twee als canon gezongen kunnen
worden. Eén morgenlied is onberijmd volgens de formule ‘voorzang’ + allen: refrein. U wordt dat
natuurlijk te weinig gevraagd, maar het is een uit de Rooms-katholieke kerk overgewaaid fenomeen
waar ‘het volk’ minder aan samenzang gewend is en waarvoor de te zingen refreinen tussen
koorgedeelten in een soort ‘opwekking’ van ‘gemeentezang’ is: niet te weinig en zeker niet te veel.
Maar hoe ligt dat op het protestantse erf waar we gewend zijn om samen te zingen? Onberijmde
liederen met alleen een kort, herhaald refrein voor de gemeente? Een beetje ‘bekocht’ moet men zich
wel eens voelen als er aanhoudend strak opgemaakte, fleurige bordjes op die lange dinertafel worden
gereserveerd aan de cantorij waarvan je als gemeentelid alleen maar steeds dat ene kleine plakje
komkommer mag snoepen! Maar: gezang 212 staat in het Liedboek 4-stemmig genoteerd, van de
andere 21 morgenliederen 15 om een of andere reden niet. Die staan 3- of 4-stemmig wel in de
kooruitgave, Na de morgenliederen volgen 11 liederen rondom de Maaltijd. Twee staan er
meerstemmig genoteerd in het NLB. Een daarvan hebben we tijdens de zomercantorij in de HA-viering
gezongen, gezang 229, ‘de zegening bij de maaltijd naar Joodse traditie’. Gezegend worden brood en
wijn. Met die maaltijdliederen moeten we ontbijten, lunchen, dineren en souperen, maar daarna komt
de overvolle schaal met avondliederen: 35 stuks. Daarvan hebben de meeste een 4-stemmige zetting
in de kooruitgave, maar er staan er ook twee meerstemmig in het Liedboek genoteerd. Een van de
melodieén komt uit de geloofsgemeenschap van Taizé. Wie zich vanuit de hele wereld in Taizé meldt,
kan altijd in de eigen stemligging meezingen. En dat kan en mag in de kerk natuurlijk ook altijd! Eén
gezang heeft twee meerstemmige zettingen meegekregen, en dat werkt een beetje zoals ‘vroeger’
toen de organist, om de spanning op te voeren, het laatste vers een half toontje hoger inzette. Is het
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vreemd dat er veel meer avondliederen dan morgen- en maaltijdliederen in het Liedboek staan? Dat
denk ik niet. Als de avond gevallen is wordt de afgelopen dag in menig lied overdacht. Het hangt van
de theologische smaak of insteek af, waar zo’n liedtekst het accent op legt. Op de smeking dat de
‘Goede Herder’ deze komende nacht maar waakzaam moge zijn (268:1) of uit beduchtheid voor ‘boze
dromen’(267:2), in G’ds hand wordt de hele afgelopen dag gelegd, inclusief de tranen en de vreugde
(264:3), ‘Blijf met uw genade bij ons’(256:1) of het zuchtend hart dankt ‘deze dag (die rust) in Gods
handen waarin Hij alle tijden houdt (252:3,4). Engelen zijn bewakers in Gods naam (249), of God is een
baken: ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’(247). Hem wordt voluit lofgezongen: O Heer mijn
God ook deze nacht (243:1-7), wij neigen niet meer tot enig kwaad (236:7) of rekenen op zijn troost
(239:7) maar ook boze dromen moeten worden bezworen (244:2).

De koks in ons keukentje hebben vandaag vroeg opgeruimd. Zingend worden de ‘kachels’ gesopt. ‘De
dag door uw gunt ontvangen’ (248) ...”zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenhanden gezongen en gesproken wordt’. Morgen moeten ze er fors
tegenaan: mise en place voor de ‘De Eerste Dag’. Hoe dat gerecht uitpakt, proeft u over een week of
vier!

Augustus 2018, Ada Waalboer.

STICHTING

VRIENDEN

VAN DE KERK Programma 2018 - 2019
TE

ROZENDAAL

Het programma van de Stichting Vrienden van de kerk te Rozendaal voor het jaar 2018-2019
is gereed. Wij bieden daarin vier concerten en vijf avonden filosofie:

CONCERTEN
in de Kerk van Rozendaal

Zondagmiddag: 15.30 uur, na afloop ‘meet and greet’

21 okt. 2018: Ensemble Oostenwind: dwarsfluiten en piano
en het trio Koller, Evers en Ratajski:
met klarinet, bassethoorn en piano

9 dec. 2018: Duo Saxyon: saxofoon en accordeon

3 febr. 2019: Vocaal Ensemble Omnitet: zang en piano

7 apr. 2019: Leids Barok Ensemble
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De entreeprijs voor de concerten doet niet mee met de alomtegenwoordige
prijsverhogingen en blijft daarom op het bescheiden bedrag van € 13.- en voor de Vrienden €
10.-

Ook voor gezinnen met jongere kinderen of voor grootouders met hun kleinkinderen moet
deelname mogelijk zijn. Daarom is de toegang voor kinderen tot 10 jaar gratis en voor
jongeren tot 18 jaar slechts € 5.-

FILOSOFISCHE KRING
In de Serre van Rozendaal
Maandagavond: 20.00 tot 22.00 uur

Thema: Sleutelen aan de grenzen van de mens

Het thema is gekozen om te onderzoeken hoe het bestaan van de mens verandert als gevolg
van grote technologische veranderingen op het gebied van kunstmatige intelligentie,
robotisering, biomedische of biotechnologische ontwikkelingen.

8 okt. 2018 Dr Pieter Lemmens
Het transhumanistische mensbeeld en de technische conditie van de mens.

22 okt. 2018 Dr Bennie Mols
Al en Robots, Hoe creéren we mensachtige intelligentie in een machine?

5 nov. 2018 Dr Laurens Landeweerd
Mensverbetering: een alternatief perspectief op biologische en
technologische zelf-aanpassing.

19 nov. 2018 Prof. Dr Ciano Aydin
Technologische mensverbetering en haar grenzen.

3 dec. 2018 Prof. Dr Eline Slagboom
Biomedische ontwikkelingen in verouderingsonderzoek.

S.v.p. véoér 22 september 2018 uw opgave voor de Filosofische Kring opsturen naar:
penningmeester Vrienden van de Kerk te Rozendaal,

Schout Leermolenstraat 7A, 6891 BD Rozendaal,

Of via e-mail naar: hein@philocon.com

Dinsdag 11 september contactmiddag KBO/PCOB
in de Elleboog van Nieuw Schoonoord om 14.30 uur

Walt Disney, een Fenomeen
Belangenbehart 'ging 50'1”'{“5 De eerste contactmiddag na de zomerstop beginnen we met

een heel bijzondere presentatie:
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De opkomst van een man die een enorme betekenis heeft gehad bij de ontwikkeling van de
tekenfilm. Hij maakte met zijn medewerkers bijna 700 films. U ziet en hoort korte films en delen uit
lange producties. U merkt hoe Mickey Mouse steeds verandert,
bekijkt de eerste film met gesynchroniseerd geluid en ziet de
introductie van Donald Duck. Ook voorbeelden uit de beroemde
Silly Symphonies komen voorbij en de eerste kleurenfilm van
Disney uit 1932.

Het is duidelijk dat mensen kunnen lachen om bewegende
beelden, maar zou het ook mogelijk zijn om mensen te laten
huilen? Dat is de vraag bij avondvullende tekenfilms. U ziet
fragmenten uit Sneeuwwitje en Pincchio, Dumbo en Bambi.
Vanzelfsprekend wordt alles deskundig aan elkaar gepraat.
Spreker is een oude bekende: Ad de La Mar.

Een bijzondere kijk - en luisterervaring, totaal afwijkend van al
zijn eerdere voordrachten.

We hopen veel leden aan het begin van het nieuwe seizoen te
ontmoeten.

Gasten zijn natuurlijk van harte welkom!

Wanneer u deze middag niet aanwezig kunt zijn, kunt u
donderdag 13 september deze presentatie zien en beleven in
Rheden in het Dorpshuis Willem de Zwijger, Mr. B. van Leeuwenplein 1 Aanvang: 14.00 uur.

Herinneringen aan Film en High Tea in juli:




Agenda PG Rozendaal 2018
september | Zo 2 10.00 uur Ds. M.D. van Loo, Amersfoort

Wo 5 10-12.30 uur Serre van Rozendaal
Feestelijke bijeenkomst in kader 200 jaar
gemeente Rozendaal, met lezing door
Fernand Schakenraad

Z09 10.00 uur Ds. F.Z. Ort HA

Wo 12 10-12.30 uur Serre van Rozendaal

Z016 10.00 uur Ds. S.L.S. de Vries, Utrecht

Wo 19 10-12.30 uur Serre van Rozendaal
Workshop Indigo over zingeving

Wo 19 20.00 uur Film in de tuinkamer

Zo 23 10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal
Startzondag

Wo 26 10-12.30 uur Serre van Rozendaal

Vrij 28 10.00 uur Nicodemus

Zo 30 10.00 uur Ds. G. Bomer, Doesburg

Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl

Colofon: Postadres Kerk: Kerklaan 15, 6891 CM i
Website: www.dekerkvanrozendaal.nl £ :’.: ) 00 £
Predikant: Ds. Frans Ort, Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ Dieren. Tel.0313- if 117 1
414137. Bereikbaar dagelijks van 9.00 — 9.30 en 12-12.30 uur. Werkzaam o o ;l:
voor Rozendaal: maandag, woensdag en vrijdagmorgen 1
E-mail : fransort@dekerkvanrozendaal.nl Website: www.fransort.nl | 00
Scriba: Gerda van den Bijllaardt, Ringallee 69, 6881 MX Velp, 026-3613535, ' 111 1 {1 a1t
scriba@dekerkvanrozendaal.nl

Kerkverhuur: Anneke van der Togt/Carla Rexwinkel:06-27320891,
verhuur@dekerkvanrozendaal.nl

Bankrekeningen:

Vrijwillige bijdrage: nr. NL81 RABO 01687.08.175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal
Voorzitter diaconie: Miep Dijkhuis Rek. Diaconie: nr. NL16 INGB 0000933939

Autodienst: Bep Brons, tel. 3634291

Protestantse Genreente Kn;mn’:m!

N.B: De volgende nieuwsbrief zal eind september/begin oktober verschijnen
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