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Morgenlied: Uit: Op Vleugels, lied 34 

      1C, 2A, 3A, 4C, 5A, 6A, 7A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hof van heden en verleden  

waar ons leven ooit begon,  

waar wij komen om te dromen  

en te putten uit de bron.  

Hier begroet en ontmoet  

God ons met zijn groots tegoed!. 
 

3. Huis van God, onder de mensen  

waar het Woord gedijen moet,  

uitgezaaid op hoop van zegen,  

zaad dat draagt in overvloed.  

Hier begroet en ontmoet  

God ons met zijn groots tegoed! 
 

4. Waar vergeving wordt gevonden,  

wonden weer worden geheeld,  

waar ons ondanks onze zonden  

brood en wijn zijn toebedeeld.  
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Hier begroet en ontmoet  

God ons met zijn groots tegoed! 

  

5. Leven onder open hemel,  

wonen met een open deur:  

als een loofhut van ontferming  

toont de open hof zijn kleur.  

Hier begroet en ontmoet  

God ons met zijn groots tegoed! 

 

6. Huis van vieren en gedenken,  

ook wanneer de tijd verstilt,  

als een mens wordt uitgedragen  

door God zelf aan ’t licht getild.  

Hier begroet en ontmoet  

God ons met zijn groots tegoed! 

 

7. Als een smidse van de liefde,  

die de winter zelf verduurt,  

blijven wij dit huis beheren,  

door de Geest zelf aangevuurd.  

Hier begroet en ontmoet  

God ons met zijn groots tegoed! 
 

tekst: Sytze de Vries/melodie: Herbert Howells 

 

Bemoediging: 

o. Onze hulp is de Naam van de Heer 

a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 

Drempelgebed: 295  

cantorij: 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

 Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
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cantorij: 

1. Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig,  
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.  
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

refrein: WEK UW KRACHT… 
 

cantorij: 

2. Dat wij niet leven, gevangen in leegte.  
Dat wij niet vallen terug in het stof.  
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen. 

refrein: WEK UW KRACHT… 
 

cantorij: 

3. Dat wij U horen, dat wij U leven,  
mensen voor mensen, alles voor allen.  
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

refrein: WEK UW KRACHT… 
 

cantorij: 

             Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 

     Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
refrein: WEK UW KRACHT… 

tekst: Huub Oosterhuis/ melodie: Tom Löwenthal 
 

Zingen: Psalm 46, ‘God is een toevlucht, te allen tijde’ 
 

Smeekgebed: 

v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen  

voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen:  

want Zijn barmhartigheid heeft geen einde! 

 … 

 Zo zingen wij:  
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Kyrie en Gloria: ‘Gij, die het Zijn tot aanschijn riep’  

      voorzang cantorij/ allen herhalen 

 

Gloria: 

c.  Gij, die het Zijn tot aanschijn riep,  

die de mens uit stof en water kneedde  

en zo uw Majesteit alom liet zien. 
 

refrein allen: 

 

c. In een eeuwige cirkelgang gevangen  

die de mensen voert van kwaad tot kwaad,  

hebt Gij ons uw Zoon, Lam Gods, gezonden  

die ons uitzicht op bevrijding heeft gegeven  

en de kring voorgoed doorbroken heeft. 

refrein: EEUWIGE GOD… 
 

c. Thans herschapen en de ogen goed geopend  

zien de mensen weer uw Majesteit  

in de eindeloosheid en op aarde. 

refrein: EEUWIGE GOD… 
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c. Meegetrokken in de sterke stroming  

van uw grote heilsgeschiedenis  

gaan wij van woestijn naar helder water  

van het niets naar waar de volheid is,  

smekende uw Geest om onze Gids te zijn. 

Refrein: EEUWIGE GOD… 
 

tekst: Jaap van Dijkhuizen/muziek: Arda van Beijeren 

 

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Groet: 

v. De Heer zij met u!   

a. OOK MET U ZIJ DE HEER! 
 

Gebed van de zondag 
 

Eerste Schriftlezing: Maleachi 3:19-24 
 

Zingen: Lied 967, ‘Zonne der gerechtigheid’ 
      1A, 2A, 3M, 4C, 5V, 6A, 7A 
 

Evangelielezing:  Lucas 21:5-19 
 

Lofprijzing: lied 339b 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

melodie: Ignace de Sutter 

 
Verkondiging  
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Zingen: Uit: Op Vleugels, lied 91 
               1C, 2A, 3C, 4A, 5A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Voor wie dit woord bewaren,  
als zegen opgelegd, 
wordt leven tot bewegen,  
tot hunkeren naar recht  
en hopen op de vrede,  
als alle vlees en bloed  
de ene taal zal spreken  
die nu al zingen doet. 

 

3       Weer heeft dit woord geklonken  
               dat liefde vraagt en geeft,  

en ons de toekomst tekent,  
wordt het geloofd geleefd.  
Hoe duisterder het donker,  
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hoe meer het uitkomst biedt.  
Het zal de nacht doorbreken  
en worden tot een lied. 

 

4 Daar op die goede aarde,  
in dat beloofde land  
bloeit zegen uit de monden,  
een vuist wordt open hand.  
Daar is de strijd verleden,  
eet alleman zijn brood  
in vrede, is de liefde  
zelfs sterker dan de dood. 

 

5       Waar wij zo samenleven,  
dit woord wordt rechtgedaan,  
zal God ons namen geven  
die leesbaar blijven staan,  
met tederheid geschreven,  
met eeuwig licht omlijnd.  
Wij zullen kind’ren heten  
die thuisgekomen zijn. 

 

tekst: Sytze de Vries/melodie: William H. Ferguson 

 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

Collecten: 
Diaconie: KIA Werelddiaconaat 
Kerkvoogdij: PKN- Pastoraat 
Inzameling 
 
Bankrekeningnr. diaconie: NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v.  
Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal (o.v.v. het  
collectedoel) 
Bankrekeningnr. kerkvoogdij: NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij 
Protestantse Gemeente Rozendaal (o.v.v. het collectedoel) 
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Cantorij: Uit: Verzameld Liedboek 371 – Lied van Micha 
 

1. In ’t laatste van de dagen zal het zijn: 

    Een hoge berg, onwankelbaar  gegrondvest, 

    Hoog uit boven de heuvels, 

    En een huis van goud in hemelsblauw daar bovenop. 

    De wereldzeeën zijn tot rust gekomen, 

    De golven zijn verstomd, de branding zwijgt. 
 

2. In ‘t laatste van de dagen, wie dan leeft  

    zal ze zien komen, op scharlaken paarden. 

    Op zilvervloten, volkeren van verre:  

    wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont. 

    Daar weten ze de route van de vrede,  

    daar is een nieuwe aarde neergedaald. 
 

3. In ’t laatste van de dagen zal het zijn  

    dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen,  

    je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok  

    en strekt je in de schaduw van je bomen.  

    En niemand schrikt meer wakker in de nacht  

    en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen. 

tekst: Huub Oosterhuis/muziek: Antoine Oomen 
 
 

Voorbeden, stil gebed 
v.  …  
a.       HEER VERHOOR ONS 
 

Onze Vader: 369b 
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Slotlied: uit: LLO I, Lied 57, 1C, 2A, 3C, 4A, 5A 

 

2. Zijn gerechtigheid zal stralen,  

lichtend langs de hemel gaan. 

Wie met tranen moesten zaaien  

zullen rijk beladen staan, 

Als zij juichend (3x)  

achter hun bevrijder gaan. 
 

3.      Dan zal ook zijn oordeel klinken  

dat de levens recht zal doen  

die geen leven mochten heten  

want hun wacht een nieuw seizoen. 

Maranatha (3x)  

wil de toekomst open doen! 
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4.      Hij zal komen met erbarmen  

en langs onze straten gaan.  

Wie verloren van het leven  

geeft Hij het om op te staan.  

Heer, ontferm U (3x)  

zie ons in genade aan! 

 

5.      Eenmaal als de wolken breken  

en de voorhang open gaat,  

is de laatste vraag geweken,  

zien wij God in het gelaat.  

Halleluja (3x)  

om wat ons te wachten staat! 
 

tekst: Sytze de Vries( vrij naar Charles Wesley)/ melodie: T. Olivers HELMSLEY 

 
Wegzending en Zegen 
v. … 
a. AMEN 
 

Orgelspel    
 

 

 


