
      DE GEMEENTE VAN CHRISTUS BIJEEN 
          ROND DE SCHRIFTEN  IN DE KERK VAN ROZENDAAL 

 
Zondag Palmarum 

 

 
  

kruiswegstatie I: de vrouw met de olie, Frans Ort 
 

24 maart 2024,  
liturgische kleur: rood 

 
voorganger: ds. Frans Ort 
cantor: Anita Nibbelink,  

organist: Andries van Rossem 
                                                                                                                                             

 
Voorbereiding 
 
Orgelspel, begroeting en vooroefening, de klok wordt geluid. 
 
Intochtslied: Lied 550 
‘verheugt u, gij dochter van Sion’ 
 
 
Bemoediging: 
o. Onze hulp is de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 



Drempelgebed  
 
Wij zingen de antifoon,  
eerste maal door de cantorij, tweede maal door allen 
 

 
Zingen: Psalm 118: 1, 9 en 10 
 
Allen zingen de antifoon (zier hierboven) 
 
Smeekgebed, uitmondend in het gezongen kyrie: 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen  

voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen:  
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde! 

 … 
 Zo zingen wij:  
 
Met de cantorij zingen wij het kyrie: ‘om de Naam’ 

 
 

 Sytze de Vries / Joke Brandsma, bewerking:  Andries van Rossem 



DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Groet: 
v. De Heer zij met u!   
a. OOK MET U ZIJ DE HEER! 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste Schriftlezing: Sacharja 9: 9-10 
 
De cantorij zingt de berijming van Filippenzen 2 
‘laat zo uw gezindheid zijn’ van Niek Schuman en Jan Pasveer 
                       
Laat zo uw gezindheid zijn als het was bij Jezus Messias. 
 
Die in de gestalte van God, het niet heeft beschouwd als een 
voorrecht om Gode gelijk te zijn, want Hij heeft de hemel verlaten, 
het bestaan van een slaaf aanvaard in alles gelijk aan de mensen, en 
in de gedaante der mensen vernederd ten dode toe heeft Hij aan het 
kruis gehoorzaamd, daarom heeft God Hem verhoogd en heeft Hem 
een naam gegeven boven alle andere uit, opdat voor de Naam van 
Jezus zou buigen al wat bestaat in alle rangen der schepping, en alle 
tong zou belijden dat Jezus Messias is tot glorie van God de Vader. 
Amen. 
 
Evangelielezing: Marcus 11: 1-11 
 
Acclamatie: ‘zie naar ons om en bevrijd ons’ 
 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 563 ‘de geur van mirre’ 



 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
Inzameling: er wordt gecollecteerd 
voor de diakonie: Kerk in Actie, Werelddiakonaat 
en voor de kerkvoogdij: Missionair werk 
Bankrekeningnr. diaconie: NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v.  
Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal (o.v.v. het collectedoel) 
Bankrekeningnr. kerkvoogdij: NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. 
Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal (o.v.v. het 
collectedoel) 
 
Voorbeden, stil gebed 
v.  …  
a.       HEER VERHOOR ONS 
 
samen gebeden oecumenisch Onze Vader 
Onze Vader 
die in de hemel zijt  zoals ook wij onze schuldenaars 
uw Naam worde geheiligd, vergeven. 
uw Koninkrijk kome,  En leid ons niet in verzoeking, 
uw Wil geschiede,  maar verlos ons van de boze. 
op aarde zoals in de hemel. Want van U is het koninkrijk 
Geef ons heden ons dagelijks en de kracht en de heerlijkheid 
brood,    in eeuwigheid. 
en vergeef ons onze schulden Amen 
 
Slotlied: Lied 542 ‘God roept de mens op weg te gaan’ 
 
Evangelielezing waarmee wij de Stille Week ingaan:  
Marcus 14: 1-11 
 
Zingen: Lied 556, ‘alles wat over ons geschreven is’ 
 
Gebed ter opening van de Stille Week 



Wegzending en Zegen 
A.: (gesproken) AMEN 
 
Orgelspel          
 
 


